DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 
141 VE 142'YE HAYIR. 
DEMOKRASİNİN TEMELİ DÜ-ŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR. 
İKİLİ ANLAŞMALARA, ASKE-Rİ ÜSLERE, AMERİKALILARA HAYIR. 

NATO'YA, CENTO'YA HAYIR. 
SENDİKA SEÇME ÖZGÜRLÜ-ĞÜ (REFERANDUM). 
REFERANDUM YASALAŞMA-LI. 

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET. 
SINIRSIZ GREV HAKKI. 
LOKAVT HAK DEĞİL SUÇ-TUR. 

İŞ GARANTİSİ. 

PETROL VE TÜM MADENLER DEVLETLESTİRİLMELİ. 

40 SAATLİK İŞ HAFTASI. 
TARIM İŞÇİLERİ YASALARLA İNSANCA ÇALIŞMA HAKKI-NA KAVUŞTURULMALI. 
VERGİ ADALETİ İSTİYORUZ. 
TÜM ÇALIŞANLARA SİGOR-TALIK HAKKI. 

TÜM ÇALIŞANLARA İŞSİZLİK SİGORTASI. 

HERKESE İŞ. 

YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK. 
KULA KULLUK YETER. 
ÖZGÜRLÜKLER İÇİN İLERİ! 
SÖMÜRÜYE HAYIR! 

MİLLİ GELİRİN HAKÇA BÖLÜ-ŞÜLMESİ. 

EMEKTEN YANA DÜZEN DE-ĞİŞİKLİĞİ. 

EĞİTİM ÖZGÜRLÜĞÜ. 
İŞÇİ-MEMUR AYRIMINA HA-YIR. 

TÜM ÇALIŞANLARA 

TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI. 


NASAŞ 
İŞÇİLERİ 
“BUGÜN 
YARINA 
ÇIKAR» 


Dünya emperyalist sistemine göbekten bağlı Türkiye'de hergeçen gün artan buhran kapitalizmin yapısal bir sonucudur. 

Kapitalizmin doğal açmazları gün geçtikçe dahada derinleşmekte, bu düzenin siyasal iktidarları tüm ülke halkını ağır baskılar altında tutarak sömürü düzeninin devamını sağlamak istemektedir- 


ler. 
Devamı 7. sayfada 


T VNEM KURULUMUZ TOPLANDI 


Ana Tüzüğümüzün 28. maddesi gereğince altı ayda bir Olağan toplantısını yapan Genel Yönetim Kurulumuz XXII. 
Devre Olağan Ill Toplantısını 23, 24, 25, 26 Eylül 1975 tarihinde Sendikamızın GÖNEN işçi TATİL ve EĞİTİM SİTESİ (MİTES) de yapmıştır. 

Bilindiği gibi Genel Yürütme Kurulu Üyeleri; Bölge 


Temsilcileri, Merkez Genel Ku rulundan seçilen 10 üye ve Genel Denetim Kurulu, Başkanın katılması ile oluşan Genel Yönetim Kurulu, Ana Tüzüğü ve ona bağlı yönetmelikleri uygulayan, yorumlayan Genel Yürütme Kurulunun çalışma: larını ve tasarruflarını inceliyerek, karara bağlayan sendika çalışmalarına yön verici direktiflerin tesbit edildiği bir kuruldur. 


netaş'ta bölücü unsurlara yer yok !.. 


Pendik-İst. IV. Bölge Temsilciliğirniz sınırları içinde kurulu NORTHERN ELEKTRİK TELEKOMİNİKASYON A. Ş. 
(Kısaca NETAŞ) işyerinde 28.8.1975 tarihinde yapılan temsilci seçimi sonunda işyeri baş temsilcisi ile sendika temsilcileri belirlenmiştir. 


Üyelerinin yaşama ve çalışma koşullarını geliştirme yolunda örgütsel disiplinle verilen mücadele de ana ilke olarak örgüt yönetiminde iş- 


çinin söz ve karar sahibi ol- 


masını benimseyen sendikamızın ana tüzüğünün ilgili mad-Devamı 7. sayfada 


Ayrıca önemli iç ve dış olay ları ekonomik ve politik açıdan değerlendiren Genel Yönetim Kurulumuzun bu toplantısında sendikamızın gelecek dönem çalışmaları için ileriye dönük önemli kararlar alınmıştır. 


. Bu SAYIDA 
DİSK” in 
İzmir ve İstanbul'da Düzenlediği 
” Demokratik Hak ve 


Özgürlükler için Mücadele ,, 
Mitingleri nedeniyle 12sayfa olarak Çıkıyoruz. 


KAYA DÖKÜM 
GRE VCİLERİ: 


YARIN 
BUGÜNÜ 
YIKAR” 


ANKARA Ill. Bölge Temsilciğimize bağlı bir işyeri olan KAYA DÖKÜM İŞÇİSİNİN 1974'ten buyana verdiği mücadeleyi anlatmak isteriz. 

KAYA DÖKÜM İŞÇİSİ Sendikamıza üyedir. Eski Toplu İş Sözleşmesinin sona ermesi ile yeni Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine sendikamızca 


başlanır. Devamı 7. sayfada BEKO İŞGİSİNE 


İN 


«İşveren Sungurluoğlu, 800 
işçinin direnişini «kanunsuz» diye nitelemişti. Hemen arkasından üç kişiyi tabanca kurşunlarıyla yaralayan Sungurlar işyeri bekçilerini «adalet» suçlu.ilân etti. Tutuklanan bek çiler kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. ; 

Ambarlı Elektrik Santralı Onarım İnşaatında Sungurlar'a bağlı olarak çalışan işçilerin, işverenin yasa dışı lokavtına karşılık başlattıkları direniş bir kaç kez zorbalıkla kırılmak istendi. Saldırgan bir grubun 


Devamı 7. sayfada 


SAVUNMA 


Helsinki «Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı» dünyamızda barış ve Demokrasiden yana olan güçlerin zaferidir. Türkiye'yi temsil eden MC hükümeti, bir yandan bağımsızlık isteyen halkımızın saygınlığına gölge düşürürken, öte yandan, Konferansta kabul edilen ilkelerle çelişkiye düşerek durmadan kendi kendini yalanlamaktadır. 

İşçi sınıfımızın. demokratik sınıf ve kitle örgütü olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), dünyadaki barış ve silahsızlanma girişimlerini öteden beri dikkatle izlemektedir ve bilmektedir ki, Türkiye yıllardır gerici hükümetler ve emperyalist Amerika tarafından-yapılan anlaşmalarla, topraklarımıza yerleştirilen üslerle bir barut fıçısı; sürekli tehdit altında tutulan bir ülke haline getirilmiştir. 
Buna karşılık işçi sınıfımız, ül kemizin bağımsızlığı için, barış ve silahsızlanmadan yana kararlı bir politikanın savunucusudur. $ 

Dünyamızdaki barış ve demokrasiden yana güçler, uzun süreden beri; toplumsal düzenleri farklı olsa bile, ülkelerin barış içinde birarada yaşayabilecekleri görüşünü ileri sürmüşler, silahsızlanma doğrul-İİ tusunda somut önerilerde. bulunmuşlardır. Uluslararası silah tekellerinin, saldırgan emperyalistlerin hiç de hoşuna gitmeden bu görüş her şeye rağmen, dünya kamuoyunda benimsendi ve giderek kök saldı. 

Helsinki Konferansı, bu yoğun çabaların en son ve önemli; bir ürünüdür. Dünya ve Avrupa politikasına ağırlığını koyan yumuşama (dötant) ve işbirliği görüşleri giderek daha büyük boyutlara ulaşacaktır. 

Bugün MC hükümetinde yer alan partiler, varolduklarından bu yana, Türkiye'nin bağımsızlığını garantileyecek, toplum- 


TÜRKiYE iŞÇi 
:SINIFININ 
SENDiK AL 
ÖRGÜTÜ DiSK 
ŞiLi ASKERİ 
CUNTASININ 
INSAN HAK VE 


KARŞI 
GiRiŞTiĞi 
CiNAYETLERİ 
SALDIRILARI 
ŞiDDETLE 
PROTESTO 
EDER 


başyazı 
DİSK ve ULUSAL 


“kâr kapıları aralanıyor. İşçile- 


“ ithalâtının hacmini ve hızını 


ÖZGÜRLÜKLERİNE 


İBRAHİM GÜZELCE 
DISK Genel Sekreteri 
(9 Ağustos 1975-Cumhuriyet) 


sal ilerlemede gelişme olanaklar yaratabilecek, barış ve silahsızlanma politikasına hiç bir zaman iltifat etmemişlerdir. 

Bir yandan demokratik, sosyal ve ekonomik hakları için, direnen işçiler üzerindeki baskı arttırılıyor. (......) Öte yandan, «Ulusal Savaş Sanayii» diye özel sektöre yeni tatlı 


rin tasarruflarını da bu oyuna alet etmek için, sarı sendikalar üzerlerine düşen görevi yapmaktan geri durmuyorlar. 
Ancak, günümüzde silah imalatı (özellikle modern jet uçağı ve tanklar), bütün ihtiyaçlarını mevcut sanayiden sağlayarak bunların montajını yapar. Bu yüzden, henüz ağır sanayinin bile © kurulamadığı ülkemizde «savaş sanayii» kur ma istekleri, Türkiye'nin emperyalist ülkelerden yatırım malı, hammadde ve teknoloji 


arttıracaktır. Böylece, çok uluslu tekellerin kontrolünde, uluslararası sermayeye bağımlı çarpık bir yan sanayi yaratılacaktır. Bundan başka, söz konusu sanayi için gerekli olan iç finansmanın önemli bir bölümü yine emekçi halk kitlelerinin sırtından vergi,'tah-| f vil, zam, tasarruf vb. şeklinde 

çıkarılacaktır. Böylece, tek alı | cı devlet olacağından, özel sektör, yeni bir pazara ve dev letin (halkın) sırtından tatlı bir kâr alanına kavuşacaktır. 

DİSK Genel Başkanı TÜRK-LER, şöyle demektedir: «NA. 
TO'dan, CENTO'dan çıkılmadıkça, ikili anlaşmalar yırtılmadıkşa, bütün komşularımızın karşılıklı saldırmazlık anlaşma ları yapılmadıkça, ulusal savun | mamızı gerçekleştirmeye imkân yoktur.» 

DİSK bu yüzden «savaş sanayiine» karşı. ulusal ağır sanayi ve teknoloji temeline dayalı «ulusal SAVUNMA» sanayiinden» yanadır. Bunun gerçekleşmesinin ana koşulu bağımsızlıkçı ve barışçı bir dış politikadır.» 


DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER, 6 Eylül 1975 Ízmir «Demokratik Hak ve Özgürlükler İçin Mücadele Mitingi»nde aşağıdaki konuşmasıyla işçi sınıfımızı ve tüm emekçi kitleleri, ilerici ve demokratik örgütleri: Şili halkı ile dayanışmaya çağırmıştır: > 

«Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 11 Eylül 1975% Şili halkı ile dayınışma günü olarak ilân etti. Çeşitli ülkelerin sendikal örgütleri ve uluslararası sendika merkezleri bu güne katılıyorlar. 

“İki yıl önce Şili'nin Anayasal hükümetini bir darbeyle düşüren, ülkenin yasal Cumhurbaşkanı Allende'yi öldüren askeri Cunta onbinlerce Şilili" işçi, köylü, öğrenci, memur, sendikacı bakan v.b. öldürmüş, toplama kamplarına yığmış, işkencelere uğratmıştır. Faşist Şili Cuntasının, Evrenrensel İnan Hakları Duyurusu'nda yer alan en basit demokratik hak ve özgürlüklere karşı giriştiği bu saldırı bariş, demokrasi ve toplumsal ilerlemeden yana tüm insanlık tarafından nefretle karşılanmış ve mahküm edilmiştir. 
İçinde bulunduğu ağır şartlara rağmen, Şili işçi sınıfı 


ve halkı ülkesinin boğazlanan bağımsızlık ve demokratik 


yaşamını geri almak için mücâdele: etmekte ve her geçen 

gün yeni kurbanlar vermektedir. 
Uluslararâsı Çalışma Örgütü'nün yanında, UNESCO, 

Birleşmiş Milletler gibi ülkemizin. de 'üyesi olduğu uluslararası örgütler .bir halka ve insanlik onuruna: karşı. işlenen 

bu cinayetleri yerinde görmüşlerdir. i 

Şili halkının, tüm sendikacı ve siyasal tutuklulara' özgürlük, toplama kamplarının kapatılması, seçme ve seçilme özgürlüğü, toplu sözleşme ve grev hakkının tanınması, sendikaların özgürce toplantı yapma hakkına saygı, sıkıyönetimin son bulmasını ve bu amaçla uluslararası des- tek isteyen acil istemleri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kararında da belirtilmektedir. 

Türkiye Devrimci ‘İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak Dünya ve Türkiye kamu Oyuna ilân ederim ki: 

«Türkiye işçi: sınıfının sendikal örgütü DİSK, Şili askeri faşist Cuntası ve insan hak ve özgürlüklerine karşı giriştiği cinayetleri, saldırıları şiddetle protesto eder. 

`. Yüzbinlerce üyesi adına DİSK, zorla ayaklar altına alınan sendikalaşma, sendikal mücadele ve toplantı, grev ve toplu sözleşme haklarının tanınmasını,. tüm sendikacı ve siyasal tutukluların serbest bırakılmasını, sıkiyönetimin son “bulmasını, toplama kamplarının kapatılmasını, seçme ve seçilme özgürlüğünün tanınmasını ister. 

Ulusal ve demokratik bir .örgüt olarak DİSK, demokrasi ve özgürlüğü uğruna binlerce kurban vermekten çekinmeyen yurtsever Şili halkının yardımına koşan barışçı “ve demokrasi yanlısı insanlığın yanındadır. 

Ülkesinde de demokratik hak ve özgürlükler için mü-' cadele eden DİSK, 11 Eylül 1975 gününün, Şili askeri faşist cuntasını daha da tecrit edeceğinden ve Şili işçi sınıfı ve tüm demokratik güçlerinin anti-faşist mücadelesini güçlendireceğinden kuşkusu yoktur. > 


Sendikamız ile İstanbul'da Levent VI. Bölgemiz sınırları içinde faaliyet gösteren «BEL-DESAN MOTORLU VASITA-LAR SAN. A.Ş.» işyeri arasında Toplu Sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlan ması üzerine Sendikamizca alınan grev kararından sonra taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermiş ve neticede taraflar uyuş mazlık konularının tümü üzerinde anlaşmışlardır. * 

Anlaşmaya göre Sözleşme 
1.6.1975 tarihinden itibaren 2 
yıl süre ile yürürlükte olacaktır. 

İşyerinde asgari saat ücreti 
625 kuruş olarak belirlenmiştir. 

Üyelerimizin saat ücretlerine 1.6.1975 tarihinden itiba- 


emekçiler iktidara gelmelidir 


EMEKÇİLERE PEK ÇOK ŞAŞIRTMACA YAPILIYOR... 


Evimizden işimize, işlmizden evimize gidip geliyoruz. 
Kazancımız ne ise, yiyoruz. 
İbadet desen, yapanımız var, yapmayanımız var. Ama hepimizin ortak yanı, rahat mutlu bir hayat isteyişimizdir.  İçimizde pek azımızın maddi du rumu iyicedir. Geriye kalan çoğunluk, yaşamak ile sürünmek arasındayız. : Burjuvazi, yıllar boyu, ta hayata geldiğimizden beri, bizi bu zor ve yoksul şartları kabule, tevekküle itiyor. Bunun için yeri geldiğinde zor kullanıyor bas kı yapıyor. Sosyalistler, şu yada bu etki sonucu gözünü açanlar, oynanan oyunu görü yor. Bu gidişin, mücadele etmeden de değişmiyeceği orta ya çıkıyor. Bu bilinç, son yıllar da ülkemizde hayli yükselmiştir. » 
Artık emekçiler iktidara gelmeden, hayatları kurtarmanın, ailesinin ve çocuklarının geleceğini güven altına almanın imkansızlığını: görüyorlar. Yok sul köylümüzün de'durumu bu dur. Burjuvazi, yıllardır sürdürdüğü yalan kampanyası ile, bütün. emekçilerin gerçekleri görmemesini sağlamaya çalı- 


şıyor. Bu uğurda, dinden, mez- : 


hep ayrılıklarından, herşeyden yararlanıyor. Emekçiler, bu oyunu daha güçlü olarak bozmak zorundadırlar. Şayet daha mutlu bir hayat “özlüyorsa tâbii. 


.de çalışan işçilerin 


o BELDESANDA 
SÖZLEŞME İMZALANDI 


ren 425, 1.6.1976 tariinden itibaren de 425 kuruş zam ya pılmıştır. 

Her Sözleşme yılında 90'ar günlük ücretleri tutarında ikramiye alacak olan üyelerimize 1.000 — TL., yıllık ücretli izin ödeneği ile 500 — TL. dini bayram ikramiyesi verilecektir. Dini bayram arefelerin- de tam gün ücretli izin yapacaklardır. 

Üyelerimize her . sözleşme yılında 1.250 — şer TL. yakacak ödeneği verilecektir. Üyelerimize ulusal bayramlarda ve genel tatillerde yapılan çalışmalara ait ücretlerde % 100 
zamlı ödenecektir. 

Üyelere günde bir öğün kaliteli ve doyurucu yemek, işverence verilecektir. Üyelerimizin işyerine getirilip götürül 


samsun işçileri 

direnişlerini sürdürüyor 


Karadeniz BAKIR İŞLETME- 

LERİ Samsun İzabe Tesislerin- 
«Toplu 
Sözleşme yetkisini sahtecilikle alan Çağdaş Metal-İş'in adlarına Toplu İş Sözleşmesi yapamayacağını» ileri sürerek başlattıkları direniş işyeri dişında devam ederken işveren çeşitli kurumlara başvurarak teknik eleman alma girişimlerinde bulunmaktadır. 
- Ne varki işverenin bu davranışını kınayan teknik elemanlar işyerinde çalışmak istememekte ve işçilerin yasal haklarını koruma yolunda sürdürdükleri eylemi desteklediklerini belirtmektedirler. 

Öte yandan işverenin. sorunun kendilerini aştığı, soruna çözüm bulmak istemelerine rağmen bunun hükümetçe engellendiği doğrultusunda söz- 


Jer söylediği de yörede dola- 
„şan 'söylentilerdir. : 


İlgili makamların yaptığı incelemeler sonunda sahteciliği kanıtlanan Çağdaş Metal-İş in Toplu Sözleşme yetkisinin iptali için sendikamızın açtığı davanın 9 Eylül 1975 tarihinde 


- yapılan duruşmalarında karşı -sendika vekilinin: itirazı red- 


dedilmiş, sahteciliğin bir kez de İstanbul Güzel. Sanatlar Akedemisinde seçilecek 3 kişilik bilir kişi heyetince tespitine karar verilmiştir. 

Son aldığımız habere göre bu duruşmada seçilen bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme- de Çağdaş Metal-İş sendika- 


. sının yaptığı şahtecilik belge- 


meleri işveren tarafından özel vasıtalarla sağlanacaktır. 

Sosyal yardımlar; evlenme- de 1.000— TL., doğumda; 750— TL., ölümde; üyenin ölümünde: yakınlarına 5.000.— TL., yakınlarının ölümünde üye ye 750— TL. çocuk zammı; her ay her çocuk için 50.— TL., askerlik yardımı- 750.— TL. olarak belirlenmiştir. 

Üyelerimizin 'ilk okula devam -eden her çocuğu için 
250 — TL., orta ve liseye giden her çocuğu için 350.— TL., yüksek tahsile devam eden her çocuğu için 500.— TL. tahsil yardımı 


Bunların yanısıra üyelerimize sendikal, sosyal hak ve menfaatler ile iş emniyeti ve işçi sağlığı tüzüğü hükümlerine uygun haklar sağlanmıştır. 


lenmiş ve Çağdaş Metal-İş ve Karadeniz: Bakır İşletmeleri avukatlarının duruşmaya gelmemeleri üzerine dava 22 Eylül 1975 tarihine ertelenmiştir. 
Bu arada Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde Çağdaş Metal-İş Sendikası yöneticileri hakkında sahte özel ve resmi evrak düzenlemek suçlarından iki ayrı dava açılmış olup olaylara adı karışan noter hakkında ise adalet bakanlığından dava açılması için izin verilmesi beklenmektedir. 


SEYDiŞEHİR'de 
EĞİTiM 
ÇALIŞMALARI 
YAPILIYOR 


Sendikamız ile ÖZGÜR ALÜ MİNYUM-İŞ Sendikasının Sey dişehir'de ortaklaşa düzenlediği . eğitim çalışmalarına 3.9.975 günü başlanmıştır. 

Sendikamız Örgütlenme Dai resi Eğitim. Uzmahı,. Hukuk Danışmanı, Toplu. 
Uzmanı ve Organizatörlerince yürütülecek bu eğitim seminerleri saptanan programa göre; Ş ` 

a) Seydişehir içinde oturan Sanayii işçileri eğitimi, 

b) Çevre köylerde yaşayan 


köy kökenli işçiler için toplu. 


eğitim şeklinde iki bölümde sürdürülecektir. 

Seydişehir. Alüminyum Tesislerinde çalışan tüm işçileri kapsayacak bu eğitim çalışmalarında üst örgütümüz DİSK” in ve Sendikamızın yapısı ile ekonomik ve politik içerikli konulaysişlenecek ayrıca, işçi arkadaşlarımız ile 


` birlikte.yeni dönem toplu söz- 


leşme taslağını” hazırlama ça- 


-lışmalarıda yapılacaktır. 


Sözleşme 


BAŞINDA, SİGAKA 


organik 


EĞİTİM OLACAKTIR. 


SENDİKAMIZIN 
AMACI 


TÜRKİYE MADEN-İŞ SENDİKASININ TEMEL İLKELERİ. 

Türkiye Maden-İş sendikası yukarıda açıkladığımız amacına ulaşabilmek için yine işçi sınıfı biliminin öngördüğü temel ilkeleri benimsemiştir. 

Bu ilkeler bütününü üç bölümde toplamak mümkündür. 

a — Birlik ilkesi, 

b — Gerçekçilik ilkesi. 

c — Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi. 

BİRLİK İLKESİ : 

Bilindiği gibi işçi sınıfı gücünü birliğinden alır. Tarih içinde görülmüş hiç bir sosyal sınıf, bu denli bütünleşme-birleşme yeteneğine sahip olmamıştır ve olmayacaktır. 

İşçi sınıfının her türlü mücadelesini başarıya ulaştırabilmek için onun: birliği ilkesini gerçekleştirmek gerekir. 

İşçi sınıfının ekonomik mücadelesini, onun ekonomik ör- 
.güt birliği başarıya ulaştırır. i 

Türkiye Maden-İş sendikası işçi sınıfının ekonomik örgüt birliği ilkesini temel bir ilke olarak kabul etmiştir. 

En küçük ünite'de başlayan bu birliğin bir örgüt birliğine ulaşması gerekir. > 

Bu birlik fabrikada başlar. Bu birliğin temelini fabrikada 


başlayan örgütsel birlik teşkil eder. Bu birlik sağlanamıyor- ' 


sa daha üst birlikler gerçekleştirilemez. j 

Fabrikada' ekonomik mücadele örgütü sendikadır. Ancak, işyerinde kurulacak bir işyeri sendikası yada bağımsız sendika ile işçi sınıfının ekonomik mücadelesini, o iş yeri ölçüsünde dahi yürütmek mümkün değildir. 

Fabrika'da başlayan sendikal birliği, bir üst birliğe ulaştırmak gerekir. Bu da bir işkolu sendikasında birliktir. 

Bir işkolunda bu birliği sağlamış olan işçilerin ekonomik mücadelelerini daha başarılı yürütecekleri açıktır. Esasen kapitalist sınıf birlik halinde ekonomik mücadele vermek- 


tedir. Onun karşısına bölük-pörçük örgütlerle çıkarak ka- 


zanmak'mümkün değildir. 

İşkollarında sendikal birliklerini gerçekleştirmiş olan işçiler, daha üst bir örgütü de oluşturmak zorundadırlar. Bu da tek bir konfederasyonda birliktir. 


Türkiye Maden-İş sendikası birlik ilkesini çalışma ve ör-. 


gütlenme yaşamına katmış bir yandan kendi işkolunda en güçlü sendika olurken bir yandan da Disk'in oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. 

Disk'in birikiminde en büyük katkısı olan sendika olmuştur. 

' Disk'in tüm işkollarında örgütlenmesinin mücadelesine katılmaktadır. Disk saptadığı bilimsel ilkeleri ve işçi sınıfı disiplini içinde verdiği ekonomik mücadelesi ile işçi sınıfının: ekonomik mücadelesini. yürüten örgütlerin bütünlüğüne doğru hızla gitmektedir. Dışında kalan örgüt ve kitleleride ekonomik mücadele doğrultusunda etkilemektedir. 

İşkolu sendikaları aynı işkolunda bulunan diğer ülkelerin sendikaları ile de birlikler oluşturmakta ve uluslararası sen: dikacılık hareketine katılmaktadır. 

Türkiye Maden-İş sendikası uluslararası İ.M.F: nin de üye: sidir. Bilindiği gibi İ.M.F. nin on milyondan fazla üyesi bulunmaktadır. 

Türkiye Maden-İş sendikası ekonomik mücadelenin yanında politik mücadeleyi de zorunlu gördüğünden ekonomik örgüt birliğinin yanında işçi sınıfının politik örgüt birliğine kavuşmasını da zorunlu görmektedir. ; 

Ayrıca işçi sınıfının diğer emekçi sınıflarla ittifaklar yapmasını ve demokrasi için, sosyalizm için faşizme karşı emperyalizme karşı, gerici ittifaklara karşı oluşturulacak ittifakların fiili ve ideolijik öncülüğünü bizzat işçi sınıfının yapmasını zorunlu görmekte, işçi sınıfının birliği ilkesini, ittifakları da içeren bir ilke olarak kabul etmektedir. 


Bizim EĞİTimiMmiZ YALNIZ MASA BAŞINDA GERCEKLEŞEMEZ. 
BİZİM EĞİTİMİMİZ ,DUŞUNCE VE DAVRANIŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ,SEMİNERİMLE, SOHBET 


BROŞÜRUYLE,TİYATROSUYLA GECESİYLE, MİTİNGİYLE» ` DİRENİŞİYLE, GREVİYLE; TÜRKÜSÜYLE, 

TEZGAHTA, MAKINA 


MOLASINDA, YEMEKDE) ŞUBEDE, MERKEZDE, ARABADA , YOLDA, TARLADA, FABRİLA KAPISINDA ne KISACA GUNLUK MÜCADELEDE, SOSYAL PRATİKTE GERÇEKLEŞTİZİLEN 


YALNIZ ÜRETMEK (ÇİN DEĞİL, .. 


YÖNETMEK İÇİN OĞRENECECİZ. 


EKONOMİ 
POLİTİK 


Ekonomik Mücadelemiz 


İşçi sınıfının ekonomik mücadelesi, onun patronlardan bu düzen içinde daha fazla ekonomik hak alma mücadelesidir. 

İşçi sınıfı ekonomik mücadelesini sendikalar aracılığıyla sürdürür. Ekonomik mücadele tek başına sınırlı bir mücadeledir. İşçilere biraz daha fazla ekonomik ve sosyal hak kazandırır. Bir zaman sonra patronların yarattığı pahalılık nedeni ile zamlarla işçinin aldığı haklar uçar gider. 
Toplumdaki eşitsizlik ve sömürü olduğu gibi kalır. 

EKONOMİK MÜCADELEDE 

EN ETKİN ARAÇ 

GREVDİR 

İşçi sınıfının ekonomik mücadelesinin (o yürütülmesinde temel aracı her zaman grevler olmuştur. Patronlar | işçilere daha iyi olanaklar tanımayı hiç bir zâman kendiliklerinden - [kabul etmedikleri için işçiler haklarını her zaman zorla almışlardır. 

Patronların kaybedecek çok şeyleri (özel mülkleri, zengin likleri, fabrikaları) olduğu için bir yerden sonra teslim bayrağını çekmek zorundadırlar. . 

İşte bu yüzden grevler işçi sınıfının mücadelesinde kullanıldığı ve kapitalist sömürü düzeni var oldukça kullanacağı etkili bir mücadele aracıdır. 

EKONOMİK MÜCADELE 

ÖRGÜTLERİ 

SENDİKALARDIR 

işçiler ekonomik mücadelelerini ve grevlerini sendikalar aracılığıyla yürütürler. İşçiler patronlara karşı ilk mücadele vermeye başladıkları ,Izaman kısa zamanda patronlara tek tek karşı koymanın faydası olmadığını görmüşlerdir. 
Bu durum onları önce tek 


` Sendikamız ile Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. arasındaki toplu sözleşme anlaşmazlığı sonunda alınan grev kararından sonra, taraflar görüşmeleri sürdürmüşler ve bu nun sonucu olarak da 3.9.1975 tarihinde yaptıkları toplantıda uyuşmazlık konularının tümü üzerinde anlaşmışlardır. * 

Yapılan anlaşmaya göre sözleşme 19.4.1975'den itibaren 2 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. ; 

Giriş Ücreti: İşyerinde iş değerlendirmesine tabi olarak işe girecek işçilerin birinci kademe ücreti 10 lira 11 kuruştan başlamak üzere, ücret skalasında gösterilen saat ücretleridir. ` i 

Ayrıca bundan sonra tevsiatta çalışmak üzere girecek işçilerin giriş ücretlerine en az 650 kuruş olacaktır. 

Ücret Zamları: 1. yıl için 


tanımışlardır. İşçiyi 


tek fabrikalarda daha sonra bölgelerde, iş kollarında ve giderek ülke çapında birleşmeye örgütler kurmaya sevketmiştir. Sendikalar işçi böy le doğmuştur. 

İşçilerin gücü karşısında çaresiz kalan patronlar işçileri bölmeye ve sendikalarını satın almaya çalışmışlardır. 
Kanunları kendi çıkarlarına göre hazırlayarak gerçek işçi sendikalarının kurulmasını engellemeye çalışmışlardır ve ancak kendilerinden yana çıkan sendikalara hayat hakkı patrona satan, işçinin değil sermayenin çıkarlarını koruyan sarı sendikalarda işte böyle doğmuştur. L 

EKONOMİK MÜCADELE 

"İÇİN GEREKLİDİR i 

Ekonomik mücadelenin ilk mücadele biçimi olması bu mücadelenin artık eskidiği ve geçersiz olduğu anlamına gelmez. Kapitalizm var olduğu sürece işçi sınıfı burjuvaziye karşı ekonomik mücadelesini sürdürecektir. 

Çünkü işçilerin elde ettiği her ekonomik ve sosyal hak işçi sınıfının mücadelesini bir adım ileriye götürür. Sermaye cephesinde bir gedik bir yara açılmış olur. : 

EKONOMİK MÜCADELE 

İŞÇİ SINIFININ 

KURTULUŞUNU 

SAĞLAMAZ 

Ekonomik mücadelenin  çıkış noktası ve amacı işçi ücretlerinin artması ve çalışma şartlarının düzeltilmesidir. Ne varki bu mücadele bu sömü- 


rü düzeninin hiç bir temel ni- 


teliğini kökünden değiştiremez. Sınıflı toplum, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve buna sahip olanların siyasal egemenliği gene devam eder. 


425, 2. yıl için 425 kuruş olacak, ayrıca 5. dönem toplu iş sözleşmesindeki ücret zamlarını, o sözleşmedeki hükümler dolayısıyla alamamış bütün işçilerin ücretlerine, 1.9. 
1975 tarihinde 250 ve 450 kuruşluk bir ek zam yapılacaktır. Böylelikle 5. dönem toplu iş sözleşmesinin imzasından : sonra işe giren işçiler için bu tarihteki ücret zammı, 6. dönem sözleşmenin l. yıl zammı ile birlikte saatte brüt 875 
kuruşa çıkmaktadır. Bu şekilde yapılan intibaktan faydalanan Genel İşletme ve Tevsiattaki üyelerimizin miktarı 3000 


kişidir. 
Kuruluş kanununa göre ortalama bir maaş tutarında 


prim ve 6772 sayılı Yasa uyarınca 2 maaş tutarında ek ödeme alan üyelerimizin bundan ayrı olarak almakta oldukları İşletme İkramiyesi bu 


GERÇEKLER EMEKÇİ 
HALKA SÖYLENMELİ 


Burjuvazinin idaresi, herkesi kendi başının çaresine bakmaya itiyor. Toplumu düşünmekten alıkoyuyor. Birey- 


ciliğe batırıyor. Sonra burjuvazi 


ortalığa «Ben çıkarıma 


bakarım» görüşünü yayıyor. Çünkü kapitalizm tek tek ve az miktarda kişilerin kurtuluşudur. Geniş emekçi yığınlar, bu cendereyi tek tek yaramazlar. Grevlerimizde 'dahi birlik, olmamızın sebebi budur. Bugün, politik ortamda, yani hem birimizi ve hem de hepimizi ilgilendiren önemli kararların alındığı arenada burjuva partileri emekçileri daha çok sömürmek için birleşmiş bulunuyorlar. Kendi çıkarlarına bakıyorlar ve kendi çıkarlarını. toplumun. çıkarları gibi göstermek için aşırı propaganda yapıyorlar. Bilinçsiz emekçiler ise, bir o yana, bir bu yana savruluyorlar. Kuvvetliden yana olma eğilimi var. Oysa en büyük kuvvet kendi birlikleridir, örgütlü mücadeleleridir. Burjuvazi bunu unutturmaya, göstermemeye çalışıyor. Sağ düşüncenin, emek- 


çi halka düşman olan yüzü, ülkemizi de ciddi 


ekonomik 


krizlere sürüklüyor. Burjuvazi yalanlarla işi ört bas etmeye çalışıyor ve emperyalizm alın terlerimizi sömürüp du- 


ruyor. 


FAŞİSTLER 


KORKUYOR 


Yaşanası bir hayat yaratmanın üstesinden ancak İşçi sınıfının öncülüğündeki emekçi halkın iktidarı gelebilir. 
Burjuvazi bunun herkesce benimsenmesinden korkuyor. Bir araya gelip koalisyonlar kurmaları, seçimden kaçmaları, yasalara uymamaları, bundandır. Grevlerin üzerine faşist 


baskılar sürmeleri 


korkularındandır. 


“ BUMİTAŞ GREVCİLERİNİN KAVGASI © SÜMÜRÜ DÜZENİ VAR OLDUKGA SÜRECEKTİR! 


Tarsus'da kurulu Biçer Döver imal eden ÇUMİTAŞ işyerinin devrimci işçileri yedi aya yaklaşan bir süredir verdikleri mücadeleyi başarıyla sürdürüyorlar. 

Aslında onların mücadelesi çok eskiden başlar. Sendikamız saflarına ( katılmalarıyla 


işverenin her geçen gün aryiğitçe 


tan baskısına karşı 


sözleşme ile 75 güne çıkarılmıştır. i 

Sendika üyelerine her yıl en geç Ekim ayında verilmek üzere, yakacak yardımı olarak 2 
ton maden kömürü sağlanmıştır. Ancak, bu yardımdan nakit olarak faydalanmak isteyen üyelerimiz isterlerse 2 ton maden kömürünün rayiç bedelini, 1250.— TL. sından az olmamak üzere alacaklardır. 
(Eski sözleşmedeki yakacak yardımı 750.— TL. idi.) 

Yıllık ücretli izne çıkarken kanuni izin ücretine ilâveten 1250.— TL. izin ödeneği verilecektir. (Eski izin ödeneği 500.— TL. sıydı.) 

Bağlık-Fabrika ve İstasyon-Fabrika arası güzergâhlarında servis sağlanmıştır. 

Ayrıca saat ücretile birlikte ödenmekte olan nakil vasıtası ücretinin ödenmesine devam olunacaktır. 


mücadele verirler. İşveren Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında aynı tavırlarını sürdürür. 

Nihayet ÇUMİTAŞ işçisi Şubat 1975'te grev silâhını çeker ve bugüne değin dikkatlice, amacından saptırmadan kullanır. 

Bu silâhın geri tepmesi için işveren elinden geleni yapar, 


EREĞLİ'DE SÖZLEŞME İMZALANDI! 


Normal fazla mesai ücreti % 60'a, gündüz işe çağrılmalarda % 100, gece işe çağrılmalarda % 150 fazla mesai ücreti ödenecek ve yarıca nakil vasıtası sağlanacak, 1 saatlik ek ödeme yapılacaktır. 


Normal vardiyası dışında 8 
saatlik ara ile işe getirilenle- 


re 4 saatlik ek ödeme yapılacaktır. 

Halen mevcut sefertasıyla 
yemek dağıtımı tatbikatına 8 
ay süre için devam olunacak ve bu süre içinde İşletmenin çeşitli yerlerinde inşa edilecek yemekhanelerde dağıtımı yapılmasına başlanacaktır. 

Herhangi bir şekilde yemek 
yemeyen üyelerimize 1250 
kuruş yemek ücreti ödenecektir. 

Çocuk zammı 50.— TL. 

Tahsil Yardımı : 

İlk okul için 250.— TL., or- 


yemek . 


yapmasına yapar da onların bölünmez bütünlüğü buna imkân vermez. 
Geçtiğimiz günlerde ÇU-MİTAŞ işçilerinin, işveren ve vekilinin, yasa dışı eylemlerini protesto etmek amacıyla yaptığı yürüyüş, çevre halkı ve bölge basını . tarafından desteklenir. Tüm yöre halkı 


işverenin bu eylemlerini lanetler, kınar. 


— 


ta okul için 300— TL., lise için 400.— TL., yüksek tahsil: de olup ta İşletmece verilen burstan Oo yararlanamayanlara da 400 — TL., ve yüksek tahsil için İşletmece 25 kişilik burs sağlanmıştır. 

Evlenme yardımı 1100.— TL., Doğum yardımı 750.— TL., Üyenin iş kazası halinde ölümü halinde eşine 30.000.— TL., her çocuğu için de 20.000 
TL., ancak, üyenin normal ölümü halinde yakınlarına 4.000 
TL., yakınlarının ölümünde de üyeye 750. —TL. ölüm yardımı sağlanmıştır. 

Gece zammı saatte 175 kuruş olarak belirlenmiştir. 

Bunun dışında üyelerimize, |. 
Sendikal: Sosyal haklar ile İş Emniyeti ve İşçi Sağlığı Tüzüğü hükümlerine uygun haklar sağlanan bu topl uiş sözleş-|. 
mesi 8000 üyemizi kapsayacaktır. 


Üst örgütümüz DİSK'in 5. 
Genel Kurul kararları doğrultusunda programlanan seri mi tinglerden ilki 6 Eylül 1975 Cu martesi günü İzmir'de yapıldı. 

Saat 14.00'de Basmane'den başlayan büyük yürüyüşe katılmak Için İzmir ve civar illerdeki Sendikalı ve Sendikasız işçilerle, ilerici, demokratik örgütlere mensup üyeler, çeşitli devrimci dernek ve kuruluşlardan gelen kadınlı erkekli binlerce emekçi, günün erken saatlerinde Basmane Meydanında toplanmışlardı. 

Ellerinde «Bağımsız Türkiye, 


şizmin kalelerini yıkacağız, 40 
saatlik iş haftası, eşit işe eşit ücret, tüm çalışanlara sendikalaşma Toplu Sözleşme grev hakkı, amacımız barış demokrasi bağımsızlık özgürlük, iş garantisi, tarım işçileri iş kanunu kapsamına alınmalı» sözleri yazılı pankartlar olduğu halde Basmane'den Cumhuriyet Alanına kadar yürüyen emekçiler, İzmirli'ler tarafından ilgiyle izlenmiş, halk zaman zaman işçilere tezahürat yapmıştır. 


Kapitalist Yağmaya Emperyal 


HEDEF: DEMOKRAS 


DİSK, ülkemizin işçi dostu biricik Konfederasyonu olduğunuispat ediyor. Ayaklanan burjuva gericiliğine karşı halkımızın demokrasi ve hürri- 
.yet mücadelesinde en Ön safta yer alıyor. Bugün ülkemizde yönetimi eline geçiren MC iktidarı, dışa bağımlı ve ülkemiz çıkarlarına ters olan politikasıyla emekçi halkımız üzerinde gittikçe ağırlaşan bir uygulama içindedir. Artan işsizlik, dış ticaret açığımızın rekor düzeye erişmesi, dünyanın Türkiye'yi «Borçlarını ödeyemez ülke!» ilân etmesi bir rastlantı değildir. Yeni yeni zamlar sırada bekliyor. 
Geçim sıkıntısı artık dayanılmaz bir hal almıştır. Buriuvazi böylesi kötü durumu halkın gözünden saklama çabası içinde bulunuyor. Onun herşeye ve herkese saldırması bundandır. Oysa işçiler, yoksul köylüler, esnaf, zanatkar, memur gibi tüm alın teriyle geçinen emekçiler rahat bir hayat istiyorlar. Mutlu bir yaşam istiyorlar. «Ucuzluk getireceğiz, huzur getireceğiz» gibisinden türlü-çeşitli mavallarla ve kurdukları milletvekili pazarlarıyla iktidar olanlar, bugün birbirleriyle dalaşmaktan, birbirleriyle uğraşmaktan ülke sorunlarını bir kenara iter olmuşlardır: İşçi sınıfımız ve onun devrimci Konfederasyonu DİSK ise, bütün emek çilerin mutluluğunu sağlayacak emekten yana bir düzen için çaba gösteriyor. Düzenlenen ve düzenlenecek mitinglerin anlamı budur. Memleke- 

“tini ve insanlarını seven hangi kişi bu haklı girişimlerden geri durabilir? DİSK'in bilinç- 


işçi memur ayırımına hayır, fa-. 


DİSK'in Taksim'de düzenlediği mitingde Sendikamız Yü rütme Kurulu üyelerinden Gen el Sekreter Mehmet Ertürk, bir konuşma yapımıştır. 
hiçbir baskıdan korkmadıklarını öne sürmüş, "Kavgamız bugün de, var yarın da olacaktır. Bu. 
kavga emekçi sınıfının sermaye sınıfına karşı kavgasıdır. Bu kav- 


li tabanı, diğer emekçiler ken dilerinin ailelerinin ve ülkele rihin hayatlarını, şeref ve geleceklerini tehdit eden faşizan uygulamalar karşısında anayurdun dört bir yanında «FAŞİZME GEÇİT. VERMEYE-CEĞİZ» diye haykırıyorlar. Ülkemizi emperyalist Amerika" nın sömürüsüne alabildiğine açan işverenler, işçi sınıfının ve emekçi: halkın bu uyanışı 


gada zafere ulaşacağız. Faşizme geçişe izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bu çevreler işçi sınıfının birliğine, beraberliğine düşmandırlar. Halktan yana ilerici bir iktidarın önünde en önemli en - gel Milliyetçi Cephe İktidarıdır. 
Kısa vadede demokratik, uzun vadede sosyalizme geçişin iktidarını kuracağız ve MC İktidarını demokratik yoldan Alaşağı edeceğiz" demiştir. 


karşısında tedirginliklerini saklayamıyorlar. Yeni baskı tedbirlerinden bahsediyorlar. 
İşverenlerin Amerikaya yaptıkları gezinin bir amacı da budur. Emperyalist sistemin lideri ABD., ülkemizdeki faşizmin tırmanışını o aktif olarak 


destekliyor. DİSK ülkemizin bağımsızlığı için, emekçi halkımızın gerçek kurtuluşu için sürdürdüğü mücadelenin başa rısı için işçi sınıfının birliğini sağlamayı hedefliyor. Bu- 


DİSK Genel Başkanı; Kemal Türkler, İzmir Mitingi konuşmasında DİSK ve DİSK üyeleri adına tüm işçi, köylü, memur, esnaf ve  alınteriyle geçinen herkesi selamladık 


tan sonra, genel olarak dünya - 


kapitalist sistemi ve özel ola rak Türkiye'deki gittikçe derinleşen genel buhran üzerinde durmuş ve bu durumdan «kur tulmanın tek yolunun, halkımızın doğruları öğrenmesi, bilme si ve düzen değişikliği açısından bu bozuk düzenin sürdürücülerine (dur!) diyebilmesi» olduğunu söylemiştir. 

DİSK Genel Başkanı, Kemal Türkler'in yaptığı konuşmadan önemli alıntıları şöyle sıralıyoruz. 

«Faşizm Yurdumuz Türkiye için güncel bir tehlikedir. 

İnsanca yaşama hak ve Özgürlüğümüzün yok edilmesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 
Faşist kanunlar devlet güvenlik mahkemeleri MSP ve MHP 


gibi sağcı, tutucu faşist güç- 


ler, ülkü ocakları aracılığıyla ve MC iktidarının katılmasıyla uygulamaya konulan planın he defi; tekelci sermayenin eğemenliğini koruyup güçlendirmede burjuva demokrasisi ve açık terör rejimi unsurlarını 


nu somut eylemler ile hayata geçiriyor. Ülkemizin bağımsızlığından, demokrasiden, barış ve toplumsal ilerlemeden yana olan bütün ilerici-demokratlk güçler arasında böylesi platformlarda sağlanıyor. Temel demokratik dönüşümler için de mücadelenin öncüsü işçi sınıfımızdır. 
DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, İzmir'de 20 bin ve İstanbul'da 100 binin üzerinde işçinin-emekçinin katıldığı mi 


eylem birliği . 


bağdaştıracak, uzlaştıracak ye 


ni bir faşist yapı yaratmaktir.» 
«İşçi (o sınıfımızla birlikte 


köylü, memur, esnaf, uyanan tüm emekçi halkımız ilericiler, demokratik hak ve özgürlükten yana olanlar bu oyunu bozacak asla ve asla faşizme geçit verilmeyecektir. 

Faşizme karşı mücadele, anti-emperyalist mücadeleden NATO'lara, CENTO'lara karşı mücadeleden ayrılmaz. Halkımizın ve dünya halklarının örgütlü mücadelesi sonucu faşizm geriletilecek ve mutlaka sonunda yenilgiye uğratılacaktır. 

Sosyalizme geçme şartları olan köklü sosyal, ekonomik ve politik dönüşümlerin gerçekleşmesini sağlayacak halktan yana bir iktidarin kurulma- sı, yurdumuzda temel demokratik dönüşümlerin gerçekleşmesini zorlaştıran baş engel bu günkü MC iktidarıdır. Bu demektir ki, anti-faşist, anti- emperyalist mücadelemizin acil görevi MC iktidarının aldığı oyları mümkün olduğu kadar azaltarak, böyle gerici bir iktidarın bir daha kolisyon da bile biraraya gelmesi olanağını ortadan kaldırmaktır.» 


ist Talana Faşist Barbarlığa Karşı 


| VE HÜRRİYET 


tinglerde MC iktidarının demokratik yollardan iktidardan gitmesini sağlamanın ve ilerici-halktan yana bir demokratik iktidarın sağlanmasının aciliiği ve önemi üzerinde bunun için durdu. İşçi sınıfının kendi bilimi doğrultusunda bir düzenin, gerçekleşebilmesi için önde gelen görevin MC'nin iktidarının son bulması olduğu 


bunun için vurgulandı. Emekçi 


halkımızın sesi getirildi. 


böylece dile 
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KEMAL TÜRKLER 
DİSK Genel Başkanı 


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun İstanbul Taksim alanında düzenlediği "De - mokratik Hak ve Özgürlükler İçin 


" Mücadele Mitingi'nde DİSK adına 


Genel Başkan Kemal TÜRKLER ile Genel Sekreter İbrahim GÜZELCE ve ayrıca Mehmet ERTÜRK konuş - tular. 

Konuşmasına, "Faşizm tır — manmakta devam ediyor. Parababerları işçi sınıfımıza, öğretmenlere , öğrencilere, köylülere,memurlara , savaş açtı." şeklinde ( başlayan, DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRK - LER,sözlerine: 

"Onlar, emperyalist tekellerle ortaklık kurmuş bir avuç para - 


babası, aşırı:sömürü ve kâr düzenle rinin devamı için faşizm istiyorlar. 
Biz halkız Halkımız bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme istiyor" dedi. 
Kapitalist sistemin dünya çe pındaki buhranının genelleşip, de - rinleştikçe, başta geri biraktırılmış ülke halkları olmak üzere,tüm sö - mürü dünyası halklarının yoksullaşma sürecinin hızlandığını belirten TÜRK LER,emperyalizmin geriledikçe saldırganlığını arttırdığını; buna karşılık dünya emekçi kitlelerinin ulusal ve toplumsal kurtuluş , barış, demokrasi ve sosyalizm müca delesinin yükseldiğini söyledi. 


Kemal TÜRKLER konuşmasın- da, MC iktidarının işsizliği arttır - dığını, fiyat artışlarını yüzde 25 ' in üzerine çıkarttığını, yeni fiyat artışları için 12 Ekim'i beklediğini, istifçiliğe ve karaborsacılığa yeşil 
ışık yaktığını, 7 ayda tam 10, 5 
milyar liralık dış borçlanmaya gittiğini, tarım taban fiyatlarını dü - şürdüğünü, hayali bir firmaya tam 20,5 milyon lirayı vergi iadesi şeklinde hibe ettiğini, dış ticaret açı ğımızı 30 milyar liraya yükselttiği ni, 100 büyük firmanın bir yıllık kârini ortalama yüzde 62 arttıracak tedbirler aldığını öne sürdü. 

DISK Genel Başkanı, serme- 


ye sınıfları ve MC iktidarının işçilerin, öğretmen ve memurların , öğrencilerin, tüm ilerici ve demokratik güçlerin yasal mücadelesine saldırarak, Anayasa dışına çıktığı — nı ve yasallığını yitirdiğini kaydetti ve "faşizmi tezgahlamaya çalıştıklarını" söyleyerek, sözlerini ül - kemizi ve halkımızı tehdit eden "bu tehlikeye set çekecek, demok - rasiyi yerleştirecek tek gücün işçi sınıfı ve onunla dayanışmaya gir - miş halk" olduğu şeklinde sürdürdü. 
Kemal TÜRKLER , sermaye sınıflarının ve MC iktidarının ekono mik, toplumsal ve siyasal saldırısı na karşı işçi sınıfının ve onun sınıf ve kitle sendikası, ulusal ve demok 


HALKIMIZ BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ B 


ratik bir örgüt olan DİSK'in önerilerini (özetle) şöyle sıraladı:Ücret artışlarının, fiyat artışlarının önü - ne geçmesi satın alma gücünün yük seltilmesi,temel tüketim maddele - rinin üretiminin arttırılması, iş gerantisi, ulüsal ağır sanayiin kurulması, dış ve iç ticaretin, bankaların, sigorta şirketlerinin, tüm yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerimizin millileştirilmesi, işsizlik sigortası- - nın tüm çalışanları kapsayacak bir biçimde çıkartılması... 

DISK Genel Başkanı ayrıca: 

Kadın emekçilerin toplum hayatının tüm kesimlerinde eşit haklara sahip olması için gerekli tedbirlerin alınmasını, lokavtın hak 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DİSK ve Yasal mücadele,çağrısı 


(DİSK'in İstanbul'da yaptığı büyük miting, seçim 

öncesi Türkiye'sinde işçi sınıfının özlem ve iddialarını ortaya koyması açısından özel bir öneme sahiptir. 

Mitingdeki konuşmacılar, belli noktaların üzerinde sözcüklerin altını çize çize durmuşlardır: Önce, bir "faşizm" belirtisi görmektedir işçiler, Türkiye'nin işçileri ve onun en bilinçli kesiti olan DİSK, geçen birkaç yılı, yöneticilerinin tutukevinden tutukevine sürüklenmesini, sıkıyönetimin yasakladığı sendikâl toplantıları ve grevleri unutmamışlardır. 
Turkiye'de yeniden bir iktidar boşluğu tehlikesinin belirdiği ve İktidardaki Adalet Partisinin baskı rejimi simgesi bir Faik Turun'u İstanbul adayı yapabi İdiği bu günlerde, DİSK, faşizm belirtilerinden hem de haklı olarak sözetmektedir, 

i şçilerin üzerinde dikkatle durdukları öteki konu, dış 

sorunların yoğunlaştığı şu dönemde, Türkiye'nin hiçbir konusunun bağlı bulunduğu blok çerçevesi dışında düşü - nülemeyeceğidir. Gerçekten,dış politikada izlenen karar - sız ve tutarsız çizgi, giderek, en fazla işçilere zarar veren sonuçlar getirebilecektir. Zira, son tahlilde,dış politikanın ikna yolu - savaş olamayacağına göre -ekonomiktir. Ve bu ekonomik ikna yolu Türkiye'ye karşı kullanılmaya başlamış - tır, Bir silâh ambargosu, aslında, Türkiye'yi silâhsız bırak - mayabilir ; içinde bulunduğu kritik dönemde Türkiye tabif- ki elindeki dövizle silâh alır. Ancak kaynakların şu gün 


için öncelik taşıyan bu alana ayrılması, başka alanlardan , yani ekonomiden uzak tutulması demek olur. Oysa bizim sanayimiz, ithâl malı büyük hammadde gerekleriyle, ekono - mik baskılar karşısında güçsüzdür, Ekonomideki bir daral - madan ise, kimsenin kuşkusu olmasın, ilk başta ve en büyük zararı görecek olan, işçilerdir. Üstelik,hiçbir söz hakları bulunmayan, kendilerinin tümüyle dışındaki kimselerce alınmış dış siyasal kararlar yüzünden... 

Dış siyasal eleştirinin devamı, NATO ve CENTO an. 
laşmalarından çıkılması konusundadır. Türkiye'deki Ameri - kan üslerinin, kesin biçimde ve İncirlik üssü dahil (o olmak üzere Türk egemenliğine girmesini öneriyor DİSK temsilci - leri, Bu öneri, üsler konusundaki belirsizliğin ve birbiriyle çelişen haberlerin, işçiler tarafından kesin bir çözüme bağlanması özlemini ortaya koymaktadır. 

itingin öteki konusu, toplantının bir özelliğine de i- ` 

lişkindir: DİSK'in bu mitingine, memur kuruluşları da katılmışlardır. Sendikâl hakları ellerinden alınmış bulunan memurlar, şimdi, DİSK'le beraber hareket etmektedir. Son aylardaki siyasal değişimin büyük gadrına uğramıştır Tür - kiye'nin ileri ve aydın memurları. İnanılmaz bir keyfilik, adeta bir intikam ve öç alma duygusuyla hareket eden so - rumlular, özellikle öğretmenleri ve kişilik sahibi devlet görevlilerini bir hallaç pamuğu gibi savuruvermiştir. Bugün 


LUR 
TE 


pm ziz S T MENİ > 
LEŞ a İDEMOKR UM yj Ain, wa Syp MIRIS a e c MAR Wy 


m — iL ERİ 


$-TÜRK İm paT. İŞ 
Hü YIR 8 


Türkiye'de öğretmen olmak, dertli olmakla eş anlamdadır . 
DİSK, bu mitingin kapsamına memurları.da alarak, simgesel 


ve etkili bir girişimde bulunmuştur. 


Ceza kanununun ünlü 141 ve 142.maddeleri, mitingin bir başka konusudur. İşçi sınıfının temsilcisi olarak, işçilerin sınıfsal ve siyasal ağırlığını engellemek işlevi taşıyan bu maddeler,'DİSK tarafından sert biçimde eleştirilmiştir. Ve nihayet, dünkü miting, toplumun tümünün yakındığı fiyatar - tışları ve işsizlik konularına, i, iler açısından yaklaşmış ve sorunları ortaya koymuştur. 

D ISK'in İstanbul toplantısı, konuşmacıların da belirttiği gibi, bir "... yasal mücadele çağrısıdır ", 


DİSK, bütün sorunları sıraladıktan sonra, bunları bir „yandan Türkiye'nin mevcut sosyal düzenine, bir yandan da iktidarda- ki Koalisyon Hükümetine bağlamaktadır. 

- le her olayda çıkıp konuşmayan, kendi ağırlığını yerinde ve iyi kullanmasını bilen bir işçi kuruluşudur DİSK . 
Söylediklerine kulak vermekte, DİSK'e karşı olanların bile büyük yararı vardır. 


POLİTİKA 


İsmail Cem 


değil, suç sayılması, genel grev hak kının tanınması, grev hakkına ko - nan tüm kısıtlamaların kaldırılması, referandumun yasalaşması, işkolları sayısının ló'ya ind rilmesi, sendika seçme özgürlüğünün uygulanme- sı, faşist 141 ve 142'nci maddelerin kaldırılması, tüm çalışanlara grev ve toplu sözleşmeli sendikalaşma 


hakkının tanınması nı istedi. 


Kemal TÜRKLER, “DİSK' in savunduğu bağımsızlıkçı, barışçı ve onurlu bir dış politikanın gerekleri olarak: NATO ve CENTO' dan çıkılması , tüm ikili anlaşmaların yırtılması, İncirlik de dahil olmak 


üzere, tüm üslere bir daha geri verilmemek üzere ve fiilen el konul - masını, komşularımızla saldırmaz - lık paktları yapılması ve yeni ekonomik, kültürelve siyasal ilişkile - rin kurulmasını isteğini" bildirdi. 
DİSK Genel Başkanı, TÜRK-İŞ ile ilgili olarak da, "Türk-İş'in her geçen biraz daha zayıfladığını ve işçi direnişlerini 'kanunsuz'ilân ederek, işverenlerin, MC iktidarı - nın ağzını kullandığını"öne sürdü . 
DİSK Genel Başkanı Kemal 


TÜRKLER sözlerini şöyle tamamla - dı: 


"Küçük ayrılıkları bırakarak, 


güncel tehlike faşizme karşı, öçil. 


vr YİNE alya, 
AN 


İüklerin korunması, uygulanması ve igenişletilmesi için güçlerimizi bir-İeştirelim. Demokrasi cephesine ye ni kitleler kazanalım. Hepimizi ö - 


hümüzdeki ilk görev olarak MC ik- 


#idarını ve onu oluşturan kuruluşları 


zayıflatmaya, bu yasa dışı azınlık öktidarının ömrünü kısaltmak amaicıyla birlikte Anayasal mücadele - 


ye çağırıyorum. 


5 Daha sonra konuşan DİSK Ge: 


hel Sekreteri İbrahim GÜZELCE de özetle şunları söyledi: 


hi "Dünya demokratik güçleri - 


in ve özellikle sosyalist sistemin pher alandaki başarıları, emperyalist 


-İLERLEME 


hedefimiz demokratik hak ve özgür- 


sistemin ve tek tek ülkelerdeki ona göbeğinden bağlı işbirlikçi yönetim lerin sonunu yaklaştırmaktadır. 


Ülkemizde görülen ve her 


geçengün derinleşerekekonomik,sos- 


yal ve politik bunalımların bu te - mel gerçekten ayrı olarak değerlendirilebilmesine olanak yoktur. . 
Yıllar boyu "Küçük Amerika" olma sevdasıyla halkımızın gözünü karartanlar, "her mahallede bir mil yoner" uğruna yüzbin yoksul yaratanlar, NATO, ,CENTO diyerek ülkemizi emperyalizmin saldırgan ittifaklarında boğduranlar, bugünkü somut problemleri, hayat pahalılı - ğını, işsizliği, enflasyonist gidişi e- 


İbrahim GÜZELCE 
“DİSK Genel Sekreteri 


İSTİYOR 


mekçilerin gözlerinden saklamak i- 


çin çaba harcıyorlar . 


Günümüzde işçi sınıfımızın 


ve geniş emekçi kitlelerinin en bü- 


yük ve en önde gelen problemi hiç şüphe yok ki'geçim sıkıntılarıdır . 
İnsanlarımızın ezici çoğunluğu ha- 


yat pahalılığının,ağır vergilerin, iş- 


sizliğin ve yokluğun zor koşulları altında yaşamaya çalışmaktadırlar. 


Ama bütün bunlara karşı i iş -4 


çi sınıfımızın,emekçi halkımızın 


BAĞIMSIZLIK, D EMOKRASİ,BA & RIŞ VE TOPLUMSAL İLERLEME mè 


cadelesi durmuyor, genişliyor, güç% leniyor." 


Kğ le, 


1) DİSK yöneticilerinin da- yıllarca yürüttüğü mücadeleha önceleri defalarca belirttik- nin başarılı sonuçlarını da al- İ 


leri gibi, Konfederasyonumu- miştir. Bu mitinglere bağım- ! Sal zun, Bağımsızlık, Demokrasi, o sız sendikalardan ve Türk-İş'e Barış ve Toplumsal İlerleme. -üyebinlersesiŞÇiNin 


lerini. Kürsüdeki yöneticilerin- j Kadın, erkek, çocuk, genç, den; alanı çepeçevre saran en htiyar kolkola idi dün Taksim' 


poue 


J 


HÜRRİYET 


DİSK'e bağımlı Türk işçisi- nin Taksim'de düzenledi- 


“ği miting, kanlanmasına kan- 


landı. Ama, aklığını yitirmedi ve de üstelik saygınlığını daha da aklaştırıp, artırdı. 
Kutlamak gereklidir elleri pankartlı ve kolları pazubentli DİSK işçilerini ve görevli- 


i x EN MADDELER TI 


MEKTİ 


m n 


ufak görevlisine kadar, hepsini kutlamalı. 

Ozellikle, bir gezi programını idare edemedikleri halde memleket idaresine arzulu olanların ve bunların arasında parti liderlerinin, kalabalıkla: rın karıştığı bir mitingin nasıl programlı düzenlenebileceğini dün görerek “öğrenmelerini cok isterdik. 


de. Birer birerdiler. Birbirleri- ne eklenip, binler oldular. Hep 
si işçiydiler. 7 

Faşizme karşı idiler. Insan yüreklerinde «Demokrasiden olmak» korkusu vardı kıpır kıpır. Faşizmden 'iğreniyorlardı. 
Özgürlükçü idiler. 

«İş, ekmek, hürriyet, Faşizme nihayet» diye bağırıyorlardı. 


PA anma Hİ 
İK mmm niintindenn e Mi me m RE 


AKNROLSUN. . 
"ál. ve 142.. 


“ZULUM AÇLIK 


 YOKLUK a 


rimci dalga oluşturmak 


doğrultusunda-acil” görev olarak'sâptadığı «Demokratik hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi» mücadelesi, gelişmesine ve güçlenmesine devam ediyor. 20 Eylül İstanbul mitingi bu gerçeğin bir kez daha doğrulanmasıdır. 
2) Demokrasi ve Özgürlük mücadelesinin öncü gücünün işçi, esini olduğu, işçi sınıfıızın devrimci” sendikal örgütü DİSK'in bu mücad8löftin ön saflarında yer aldığı rkesin kabullendiği bir gerçek durumundadır. 
3) DİSK'in idi Güçbirliği» çağrısının benimsendiği ve somut pratikte güç ` 


lendiği, kitlelere mal olduğu, görülmüştür. Eri 
4) İşçi sınıfımızın veř e- 


mekçi halkımızın haklı mücadelesini ve bu mücadeleyi ibaşarıya ulaştıracak işçi sınıfının BİRLİĞİNİ parçalamak, izayıflatmak gayesini güden; ve böylece gerici büyük sermaye güçlerinin faşizm doğrultusundaki girişimlerine pe met eden Maocu ve bönzerl 


deters akımlar,..iSgi, kitleleri ta- 


rafından Taksim alaninda” ÇÜK açık bir şekilde mahkum edilmiştir. Bu gibi bozguncu ve birliği zedeleyici davranışların işçi sınıfımızdan gereken dersi alacağı ortaya çıkmıştır. 
5) İzmir ve Taksim mitinginden işçi sınıfımız; o DİKS içinde birleşerek tek bir dev- için 


sı bunun bir kanıtını sunar. 
Ve DİSK kendi olanaklarıyla sağladığı disiplinle onbinleri alana toplamış ve attığı si ganlar ve bir kez daha kanitladığı sorumlu ve mücadeleci tavrıyla işçi sınıfımızın tek 


l katılma- 
| 
| 


gerçek sendikal örgütü oldu- | 


ğunu ortaya koymuştur. 

6) DİSK'e bilim ve gerçek dışı sözlerle saldırmakta ustalık kazanmış günlük gazetelerden,. genel olarak o DİSK'i görmezliğe kalkışanlara kadar basının hiçbir bölümü 20 
Eylül Miting'ine karşı: a) Kayıtsız kalamamışlar, b) bu mitingi ve DİSK'i açıkça karaiayıcı bir tutum içine girememişlerdir. Ancak örneği İzmir mitinginde görüldüğü -gibi Taksim alanındaki mitinge katilan 100 binin üzerindeki sayısal değeri 20 ilâ 40 bin arasında göstermişlerdir. 

Öte yandan böylesi önemli yığınsal bir hareketi TRT görüntüsüz ve çok kisa vererek kimlerin elinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. TRT'- nin bu tutumu üzerine DİSK Hukuk Dairesi zorunlu yasal girişimlerde bulunmak kararı almıştır. 

7) Ve'son olarak DİSK, bu mitingleriyle, ülkemizdeki demokrasi cephesinin potansiyelini dosta-düşmana bir kez daha göstermiş, işçi sınıfının ve emekçi halkımızın faşizme geçit overmeyeceğinin somut belgesini ilân etmiştir. 


DISK 
Genel Sekreteri 


“MİTİNGLER 
BAŞARILI 
OLMUŞTUR, 


lerin eylem birliği ve 


Faşizmin açıkça bir tırmanış içinde olduğu, dışa bağlı tekelci sermayenin emekçi çoğunluk üzerinde vahşet ve ezgi dolu günler hayal ettiği, bu uğurda saldırıların yapıldığı bir ortamda işçi sınıfımıza ve tüm demokratik-ilerici kişi ve örgütlere büyük görevlerin düştüğünü kimse yadsıyamıyor. Üstelik bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesinin başarıya ulaşması, ileri, emek ten yana bir düzenin kurulma- sı için zorunlu olan işçi sınıfının birliği de böyle somut hedefler için yürütülecek eylemler içinde gelişecek ve sağlanacaktır. Ayaklanan burjuva gericiliği karşısında hepimiz, işçi ve emekçi sınıfların hayatlarını, şeref ve geleceklerini, tırnaklarla sökülüp alınan demokratik hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmek için mücadele etmek zorunda bulunuyoruz. DISK faşist tırmanmayı durduracak ve geriletecek yığınsal eylem leri bunun için yapıyor. Mem nuniyetle kaydetmek gerekir ki, ulusal ve demokratik güç- 
«işçi sınıfının birliği» bu mitinglerimiz ile önemli gelişmeler kaydetmiştir. Emekçi halkımizın faşizan uygulamalar kar- 


şısında duyduğu öfke, gelişen potansiyel, işbirlikçi büyük burjuvazinin tasavvurlarına karşı gerçekten anlamlı birer ihtar niteliğindedir. 

DİSK, kısa vadede ileri bir demokratik ortamın ve bunu 


sağlayacak ilerici halktan ya- 


na-demokratik bir iktidarın gerçekleşmesini zorunlu görüyor. Ve karşımızdaki güçler, halka gerçekten düşman olanlar, kendi bireysel çıkarlarını herşeyin ve herkesin üstüne çıkarmaya çalışan bu kapitalist azınlık, DİSK'in bu doğru çizgisini olmadık saldırılar yapıyorlar. İstanbul mitingine karşı girişilen başarısız sabo- te hareketi bunun bir örneğidir. Emperyalizm, elbetteki demokrasiye düşman olan gerçek yüzüyle, demokratik her hareketi başarısızlığa uğratmak için çabalar. Bu- uğurda işçi sınıfına ters bazı sol grupları bunun için kullanir. 
Ama gördük ve göreceğiz ki, işçi sınıfımız kendi bilimi doğ rültusunda ve o kendisine has disiplini ile hedefine emin ve sağlam adımlarla, yürüyecek ve engelleri Demokratik-İleri bir Türkiye'nin yaratılması için yürütülen mücadeleler, işçi sınıfının birliğini sağlamış gücüne ihtiyaç duymaktadır. 


Emperyalizmin işçi Sınıfının Haklı Mücadelesini 


Engellemek İçin Kullandığı TERS AKIML MÜCADELE GÜNDEMDEDİR! 


EE 3 kli tir 
Bugün ülkemizde faşizm, 3 s 


açıkça bir tırmanış içinde bulunuyor. Elliiki yıldan beri ülkemizin temel hiçbir sorununa çözüm getiremeyenler, bugün işçi sınıfımızın-bütün emekçi halkımızın bağımsız ve sömürüsüz bir dünya için giriştiği mücadeleyi engellemek için yoğun çaba harcıyorlar. 
İşbirlikçi büyük burjuvazinin huzur isteyen sesinin hemen ardından işçilere, yoksul köylülere, yurtsever aydınlara karşı girişilen saldırıların anlamı budur. Emperyalizm ülkemizdeki talanını devam ettirebilmek için örgütlediği ve silahlandırdığı komandoları bu nun için halkımızın: üzerine 


sürmektedir. 
Işçi sınıfımız ve onun dev- 


rimci Konfederasyonu DİSK, ülkemizde yaşayan insanların çıkarlarını üstün tutarak tarihsel görevini yerine getiriyor. 
Emekçi halkımız üzerinde oynanan oyunları açığa çıkarmak ve faşist gidişe dur demek bugün ulusal bir sorun 


mokrasi, barış ve toplumsal ilerlemeden yana olan bütün 


ilerici-demokratik güçlerin ey- | lem birliğini sağlayan somut ; 


neden budur. Tekelci ve işbir- 


-likçi büyük burjuvazi, ABD” 


deki gerici iktidarın, tekellerin ve CİA'nın desteği ile bu demokrasi mücadelesini dur: dutmak için seferber olmuş- 


= 


) 


ır 


Nie e m a linçli ve disiplinli eylemleri- 


ne karşı Maocu, cepheci ve benzeri sapık akımları da kullanıyorlar. İstanbul'daki 100 
binin üzerindeki mitingde olay çıkartan bu küçük gruplar, böylelikle kimin hizmetin- de olduklarını açıkça ortaya koydular. İşçi sınıfının haklı mücadelesine zarar vermek, 


Tun S delemek böylece .başarısını engellemek, bu ters akımların amacıdır. İşçi sınıfının mutlaka kurmak zorunda olduğu birliğini parçalamak için burjuvaziyle işbirliği yapan ve bu uğurda DİSK dışında sendikalar kuran, mitinglere saldıran bu fanatik gruplara karşı mücadele, her işçinin gündemi- 


girmiştir. Taksim alanında uğradıkları bozgun bunun bir kanıtıdır. Faşizme, Emperyalizme ve sömürüye karşı mücadelede, işçi sınıfı, doğru yoldan ayrılmamak ve başarısını geciktirecek her türlü yanlış görüşle zorlu bir kav- 


ga vermek durumunda ve Z70-| 


rundadır. 


PHILIPS 'TE DEVRIMGI BIRLIK 


Uluslararası büyük sermaye tekelleri ve kapitalist sömürü şirketlerinden biri durumunda olan PHILIPS'ın işvereni öncelikle dünyada ilk kez Türk İşçi sınıfından gereken dersi alacaktır. 

Kapitalist sömürü düzeni içinde sömürgen güçlerin amaçladıkları tek hedef, biz 


işçileri bir makine gibi kulla- ` 


nıp iş gücünü en yüksek, ücreti ise en düşük düzeyde tutarak tatlı kârları üstüne kâr katmaktır. 

Yasal haklarımızı istediğimizde de bu çevreler uzlaşmaz bir tavır takınarak sözleşme görüşmelerini çıkmaza sokmakta ve bu davranışlarını her işyerinde gözler önüne sermektedirler. 


PHILIPS işvereni de aynı tavırı takınmış böylelikle PHI LIPS'de grev kaçınılmaz olmuş tur. 

Evet PHILIPS'te grev kaçınıl mazdı dedik. Ve greve çıktık. 
(grev işçi sınıfının mücadele okuludur) diyelim ve verdiğimiz mücadeleyi, biz PHİLİPS”. 
lilerin mücadelesini anlatalım. 

Biz işçiler ekonomik, sosyal, politik, sendikal bilgileri bu okulda yaşayarak belleklerimize yerleştiririz. 

Bu okuldaki eğitim burjuva eğitim sistemine, yanlış yozlaşmış çarpık eğitime hiç yer vermez. 

Şimdi biz PHILIPS grevcileri böyle bir eğitimin içindeyiz. 
Sınıfsal bilincimizle verdiğimiz bu mücadelede, her gün 


LAYNE BOWLER'de 
DEVRiMCi DAYANIŞMA 


çeşitli işyerlerinden grev yerine akın akın gelen işçi ar- 


kadaşlarımızın maddi ve ma; ` 


nevi destekleriyle daha da güçlenmekteyiz. 

İşçi sınıfının kendi düzenini kurma yolunda burjuvaziye kar şı verdiği mücadelede sınıfsal görevinin bilincinde olan biz PHILIPS Grevcileri, gerek sen dikamız Maden-İş'in, gerekse tüm işçi arkadaşlarımız ve çev re halkının yakın desteğiyle 


bu mücadeleyi sonuna dek 


sürdürecek, mutlaka ve mutlaka grevimizin zaferini «Örgütsel disiplinle verilen mü- 


cadelenin başarısının bir. ör- 


neği» olarak sınıfımıza arma- 


ğan edeceğiz. 
Dündar DURGUN Philips İşyeri Baş Temsilcisi 


ANKARA'da kurulu LAYNE “BÖWLER işyerinde 17.7.1975 tarihinde başlayan grev başarıyla devam ediyör. ANKARA" da diğer işyerlerinde çalışan işçi arkadaşları LAYNE BOW- 


A SARKUYSAN'da 


Pendik-İST. IV. Bölge Temsilciliğimizce geçtiğimiz aylarda örgütlenmesi yapılan Çayırova -GEBZE'de kurulu SARKUY-SAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. işyerinde çalışan üyelerimiz adına Sendikamız ile iş- 


LER grevcilerini yalnız bırakmıyorlar. 

Çeşitli işkollarından - çeşit: li fabrikalardan gelen işçiler grevdeki arkadaşlarını ziyaret ediyor, maddi ve manevi destekte bulunuyorlar. 


Bu davranışlar işçi sınıfı- 


veren arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmış ve toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. 

Halen kuruluş safhasında olan ve tam üretime geçildiğin- de bini aşkın işçinin çalışacağı bu işyerinde çalışan üyele- 


mızın devrimci birlik ve devrimci dayanışma bilincine ermesi ve bunu gelenekleştirmesinin en güzel örnekleridir. 

Yaşasın İşçi Sınıfımızın dev rimci dayanışması 

Yaşasın İşçi Sınıfımız ve onun mücadelesi. 


SÖZLEŞME “ 


rimizin istekleri doğrultusunda imzalanan toplu iş sözleşmesiyle üyelerimize çeşitli parasal çıkarlar ile sosyal hak ve menfaatler sağlanmıştır. 

Resimde SARKUYSAN'II işçi arkadaşlarımız görülmektedir. 


1975 DE ÇALIŞANLARIN 
MÜCADELESİ 


Bugün yurdumuzda işçi sınıfı dışında diğer çalışanların, toplu sözleşme ve grev hakkını içeren sendikalarda örgütlenerek haklarını aramaları engellenmiş, mücadeleleri dernekçiliğin dar sınırları içine hapsedilmek istenmiştir. Oysa bugün işçi sınıfı dışında diğer çalışan kesimi oluşturan teknik elemanlar, öğretmenler, diğer memurların, hizmetleri karşılığı aldıkları ücretten başka bir geçim vasıtaları yoktur, yani herhangi bir üretim aracına sahip değillerdir. Kapitalizmin getirdiği dayanılmaz yaşam koşulları, buna paralel olarak artan anti-demokratik uygulamalar, faşist baskılar, işçi sınıfıyla beraber teknik elemanlar, öğretmenler ve diğer memurların sırtınada bindirilmiştir. Bu koşullar daha etkin bir örgütsel mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Etkin mücadele ancak sendikalaşma hakkının elde edilmesiyle bunun yanında toplu sözleşme ve grev hakkinin kazanılmasıyla verilebilir. Ayrıca memur adıyla tanımlanan bu kesimlerin siyasi haklarıda kısıtlanmış, sadece seçimden seçime oy vermekle siyasi faaliyetten, yani hayatın bizzat kendisinden uzak tutulmuşlardır. Oysa egemen sınıfın emrindeki büyük bürokratlar, devletin elindeki tüm imkanları kullanarak açık açık her türlü siyasi faaliyet içinde yer almakta burjuvazinin çıkarları doğrultusunda dolu dizgin bir partizanlık yurdumuzda kol gezmektedir. Hakim sınıflar, siyasi hakları verildiği takdirde teknik eleman, öğretmen, memur kesiminin, işçi sınıfının siyasi mücadelesinin yanında açıkça yer alacaklarını, dolayısıyla egemenliklerinin tehlikeye gireceğini bilmektedirler. Bu yüzden açık ve gizli faşist baskılarla bu çalışan kesimlerin her türlü siyasi faaliyeti engellenmek istenmekte, emekçi kitlelerin mücadelesine sempati besleyenlerin ekmekleri ellerinden alınmakta, sürülmekte, açık baskıya tabi tutulmaktadır. 

Bu yüzden teknik elemanlar, öğretmenler ve diğer memurlar derneklerde örgütlenerek daha iyi yaşam koşulları, toplumun demokratikleşmesi, siyasi hakların kazanılması, sendikalaşma toplu sözleşme ve grev hakkı için mücadele etmektedirler. Ancak: hakların kazanılması için verilmesi gerekli mücadelenin sendikalaşma hakkının elde edilmesiyle, bunun yanında toplu sözleşme ve grev hakkının kazanılmasıyla mümkün olacağını bildikleri için mücadelelerinin eksenini sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hak kı için mücadele oluşturmaktadır. 

Dünyada işçi sınıfı sendika hakkını kazanmak için canları pahasına yoğun mücadele vermiş, bu hakkı kapitalist sınıftan söke söke almıştır. Sendikal hakkın kazanı|- ması ülkemizdeki işçi sınıfı içinde pek kolay olmamış, örgütlü, sürekli, kararlı mücadele ile toplu sözleşmeli, grevli sendika hakkı kazanılmıştır. Bugün ülkemiz işçi sınıfı sendikal mücadelede daha ileri aşamalara varmış, ekonomik-demokratik hak ve isteklerini en iyi biçimde gerçekleştirmek için Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu çatısında örgütlenmiştir. 

İşçi sınıfı dışında diğer çalışanların durumu ise düşündürücüdür. 1961 Anayasası sınırlı bir sendikalaşma hakkı getirmiş, toplu sözleşme ve grev hakkını tanımamıştır. 
Bu hakkın kazanılması doğrultusunda bilinçli ve kararlı mücadele verilmesi gerekirken, dağınıklık ve başı boşluk yüzünden 12 mart ortamında bu sınırlı hakta geri alınmış, çalışanların mücadelesi dernekçiliğin dar sınırları içerisi- ne hapsedilmiştir. Bugün ülkemizde memur kesimine giren çalışanların ücretleri işçi ücretlerinden daha az artma eğilimi göstermektedir. Ancak işçi ücretlerinin daha çok artmış olmasının tek nedeni, işçilerin örgütlenerek sendikat mücadele yürütmeleri kapitalist sınıftan haklarını canları pahasına elde etmeleridir. 

Bugün; İşçi sınıfı -dışında diğer çalışan kesimi oluşturan teknik elemanlar, öğretmenler ve diğer memurlar kendi örgütleri vasıtasıyla tüm anti-demokratik yasaların kaldırılması için mücadele etmekte, bu alandaki her ilerici gelişmenin yanında yer almakta, ülkenin bağımsızlık mücadelesinin yanında faşist baskılara örgütlü olarak karşı çıkmaktadır. Çalışan bu kesimler emeklerinin karşılığını al- 


mak için işçi sınıfıyla dayanışma yoluna gitmekte, onun 


ekonomik, sosyal ve siyasi mücadelesine katılmaktadır. 
Başarı sermayeye karşı emeğin başarısı olacaktır. Örgütler, aralarında ortak amaçlar uğruna gerekli birleşme ve dayanışmayı göstererek demokratik özgürlüklerin yerleşmesi, faşizme karşı verilecek mücadelede işçi sınıfıyla ortak güçbirliğine giderek ülkemizde işçi sınıfı öncülüğün- de verilen bağımsızlık, demokrasi, sosyal ilerleme mücade lesinde yer almaktadırlar. 


<- Türk Metal 


$. FAŞİZMİN 


AANT, 


PANCAR MOTOR 
İŞCİ “GERÇEK 
SENDİNAMIZ 
MADEN-İŞ ir» DİYOR 


Topkapı-İSTANBUL |. Bölge Temsilciliğimiz sınırları içinde kurulu PANCAR MOTOR işyerinde Sendikamız ile Türk Metal arasındaki yetki uyuşmazlığına çözüm getirmek için İstanbul 4. ve 8. İş Mahkemelerinin REFERANDUM ka- 


rarı vermesinden sonra 8. İş Mahkemesinin verdiği karara 


tarafından itiraz edilmişti. 

Türk Metal'in bu itirazı üzerine. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu İş Mahkemesinin kararını bozmuş, fakat Nöbetçi Hakim Sendikamızın bu karara itiraz etme hakkının olduğunu belirtmişti. 

Ne varki Sendikamızın bu hakkını kullanması karşısında aynı Hakimin 22 gün evvel ver diği kararın tam tersini ileri sürerek dilekçemizi reddettiği görüldü. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi “Hakiminin bu tutumu üzerine İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü kararı yanlış yorum layarak, PANCAR MOTOR işyerinde Toplu Sözleşme yapma yetkisini Türk Metal'e verdi. . 

Adı geçen İş Mahkemeleri- 


nin ve İş Müfettişlerinin bu’ 


uyuşmazlıkla ilgili daha önceleri verdikleri raporlar ve çalışmalar ile ortaya çıkarılan Türk Metal'in sahteciliğini bile bile Bölge Çalışma Müdürlüğünün verdiği karar kanunsuz olduğu gibi, Bakanlıktan verilen emirle engellendiği söylenen 4. İş Mahkemesinin REFERANDUM kararınıda uygulamaması kanunsuzdur. 
Sendikamız daha önceki yasal girişimlerin yanısıra olayların kazandığı bu son görünümden hareketle Bölge Çalışma Müdürlüğünün açıkça sahteciliğe prim verdiği görüleri bu kararının iptali için İş Mahkemesi o nezdinde itiraz 


etmiş ve gerekli davaları aç- 


mıştır. 

Tüm yasal yolların böylelikle kapandığı bu son olayın da; İşçilerin Sendikal özgürlüklerini koruma yolundaki eylemlerinin gerçek sorumlularının kimler olduğunu bir kez daha gösterdiğini o söyleyen «PANCAR MOTOR İŞÇİLERİ gerçek Sendikamız MADEN- 

» İŞ'tir» demektedirler. 


faaliyet gösteren MAGNEZİT 


tir. 


| işte TRT'nin hali 

Nevzat Yalçıntaş, emekçilerden yana olmayanların TRT'nin başına getirdiği bir adamdır. Kendilerine Milliyetçi Cephe adını takanlar, TRT'yi işgal etmişlerdir. O günlerden bu yana gerek Radyo gerekse Televizyon yayınları herkesin gözü önündedir. Birçok önemli dış ve iç olaylar, ısrarla, emekçilerin, yurttaşların gözünden kaçırılmaktadır. 
Gerçek TRT Genel Müdürü İsmail Cem zamanındaki programlar, herşeyi halka duyurma gayreti, kimsenin kafasından silinmiş değildir. Patronların iktidarının, emekçilerin bilinçlenmemesi için ne kadar çaba harcadığının somut örneği, TRT'dir, burjuva basınıdır. 


magnezit te toplu sözleşme imzalandı 


Sendikamız: ile Eskişehir'de 


verilecektir. 
Evlenme yardımı 


A.Ş. arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile neticelenmiş- 

Varılan anlaşmaya göre top- yardımı; lu iş sözleşmesi, 1.9.1975 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. 

Asgari ücret saatte 700 kuruştur. Ancak, ateşçilerin asgari saat ücretleri 900 kuruş olarak belirlenmiştir. tır. 

Üyelerimizin o ücretlerine, 1.9.1975 tarihinden itibaren saatte 425, 1.9.1976'dan itibaren de 425 kuruş zam yapılmıştır. 

Her sözleşme yılında 90'ar günlük ücretleri tutarında ikramiye alacak olan üyelerimiz, Şeker ve Kurban bayramların- da 500— er TL., yıllık ücretli izne çıkarken de 1250.— TL. 
izin harçlığı alacaklardır. 

Üyelerimiz dini bayram arefelerinde tam gün ücretli izin li olacaklardır. 

Üyelerimizin gece çalışmaları, saat başına 100 kuruş zamlı ödenecektir. 


huzur nedir ?. 


- Gerçekleri olanca açıklığıyla söylemek, en çok burjuvaziyi ve onun uşaklarını çileden çıkarır. Çünkü onlar, olaylara Amerikan markalı kendi gözlüklerinin ardından: bakarlar. Meselâ, burjuvazinin en çok sevdiği sözcük; «Huzur» dur. Bugüne kadar yaptığı her şeyi sözüm ona huzur getirmek için yapmıştır. 12 Mart faşist dönemindeki tutuklamalar, parti - dernek kapatmalar, işkenceler, zindanlar, ücretlerin sabitleştirilmesi, fiyatların arttırılması, Basında ve radyoda burjuva fikir ve görüşlerinin yaygın 'propagandası, hep daima «huzur» adına yapıldı. Yalnızca işçiler, emekçiler değil, bütün orta tabakalar, küçük işverenler yıkıma uğradı, çoğu iflâs etti. Ülkemizin dışa bağımlılığı daha da pekiştirildi. Bunları tmamak,. hatırlamak lâzım. 
Gecekondu mahallesinin yıkım da, Ülker'li, Bereç'li işçilerin üzerine panzerlerin sürülmesi de «huzur» adına yapildi. ` 


kanuni varislerine 


verilecek, işyerine götürülmeleri de sağlanacaktır. 


lan herbir 


verilecektir. 


de edecektir. 


AÇ KALMAMAK İÇiN HIRSIZLIK MI? 


mamak için hırsızlık yapıpihasipe girmeye çalışmış. Aylar süren iş araması bir sonuç vermemiş. Burjuva kafalılar, böylelerinin toplumda yerinin olmamasını o savunuyorlar. 
Bunların yaşatılmaması gerektiğini söylüyorlar, Hırsızlik savunulacak şey değil... Ama kapitalizm, yani burjuvazinin düzeni, emekçileri. böyle yollara sürüklüyor. İlki gün üstüs- te aç kalmamış olanlar, memleket idare etmeye çalışıyorlar. Burjuvazinin düzeni işsizliği yaratıyor. İşsizlik ise açlığı, yokluğu ve yoksulluğu getiriyor. Emekçiler doğru olmayan davranışlara mecbur oluyorlar. Başkaca bir çareleri kalmıyor. İşsiz. kalacağım diye korku duyan ve bu uğurda patronların baskısına boyun eğenlerimiz az mı? Ama bu korku, daha ne zamana kadar sürer? Milyonlarca emekçi günün birinde «Artık, Yeter!» demezler mi? 


Gazetelerde bir aj Emekçi bir yurttaş, aç kal- 


Her yıl 1250.— TL. yakacak yardımı işverence üyelerimize 


1000.— 
TL., Doğum Yardımı 750.— TL., . Çocuk zammı 50.— TL., Ölüm üyenin ölümü halinde yakınlarına 5.000 — TL., yakınlarının ölümü halinde üyeye 750. — TL. ve üyenin iş Kazası halinde ölümü halinde de 15.000. — 
TL. ölüm yardımı sağlanmış- 


Üyelerimize bir öğün yemek getirilip işverence 


Üyelerimizin ilk okulda oçocuğuna 250.— 
TL., Orta öğrenimde olan her bir çocuğuna 400 — TL., yüksek tahsilde olan çocuklarına da 700.— TL. tahsil yardımı 


Bunun dışında üyelerimize, Sendikal Sosyal haklar ile İş Emniyeti ve İşçi Sağlığı Tüzüğü hükümlerine uygun haklar sağlanan bu toplu iş sözleşmesinden (100) üyemiz istifa- 


TELAŞ 


Biz işçiler ülkemizdeki sömürü düzenin gereği olarak gittikçe daha da derinleşen çıkmazlar içersinde kıvranırken, işverenler.bizim sırtımızdan kâr üstüne kâr katmaktadırlar. 

Ülkemizde fiyatlar ücretlerin çok üstünde seyrederken satın alma gücümüz gün geçtikçe azalmaktadır. 

İş güçlerinden başka satacak hiç bir şeyi olmayan bizler bu ağır koşullar altında yaşama ve çalışma koşullarımızı geliştirmek için devrimci sendikalarda örgütlendiğimiz- de (ki bugünlerde © sendika seçme özgürlüğümüze karşı girişilen saldırılarla bu hakkımızın nasıl ve kimler tarafından ortadan kaldırılmak istendiği açıktır.) işverenin tepkisiyle karşılaşmakta bazılarımız kendisini kapı önünde bulmaktadır. 

Ne varki sınıfsal bilince sahip biz işçiler tüm bu girişimlere devrimci kararlıkla göğüs gererek. devrimci sendikalarda bütünleşmekteyiz. 

Yetki alma işlemleri sırasında sarı sendikalar ve burjuvazi türlü mekte çeşitli o sahtecilikleri birbiri ardına sergilemektedirler. 

İşverenlerin son günlerde yaygınlaşan bir hareketini daha görmekteyiz. «İşyerini kapatmak.» Evet, işverenler böy lelikle Toplu Sözleşme yapma yetkimizide engelleme yolunda sırtlarını kendi düzenlerinin kanunlarına dayayarak başarı- 


ONIM SI 2. 
Kahram Sa lar 


ÇİL ae 


TRA 


BURJUVAZI 


tertiplere giriş- 


İÇİNDE 


İı olmakta, kapattıkları işyerlerini bir müddet sonra ya yine aynı yerde veya hemen bir başka yerde açmaktadırlar. 

Buna güncel bir olây Pendik-İSTANBUL'da kurulu TERMO işyerini örnekleyebiliriz. 

Şimdi bir de işverenlerin her zaman yegledikleri bir yolu açıklarken güncel bir olayı örnek verelim. Pendik-İSTAN-BUL IV. Bölge Temsilciliğimi: | ze bağlı YILDIZ GALVENİZ işyerinde yaşanmıştır bu olay. 

Bu işyerinde bir süre önce , sendikamızca Toplu İş Sözleş mesi imzalanmıştır. İşveren, Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan haklardan işçileri yararlandırmamak için geçici mukaveleyle işçi çalıştırmayı denemektedir. 25 işçiyi böyle almıştır işe. 

Ne varki yeni işe alınan işçiler sendikamıza üye oldular. Tabii ki işverenin böylelikle düşüncesi gerçekleşmiyecek yeni alınan işçilerde Toplu Sözleşmeden yararlanacaktır. 

Bunun üzerine işveren 15 
işçinin işine son verdi. Ama yanlız değildir işçiler. İşçi arkadaşları işverenin bu yasa dışı davranışı karşısında topluca işi bıraktılar. 

İşçilerin ne denli kararlı olduğunu gören işveren çıkardığı işçileri tekrar işe almak zorunda kaldı. YILDIZ GALVE- 
-NIZ İŞÇİLERİ böylelikle sınıfsal düşmanımızı olan burjuvazinin giriştiği eylemlere kar şı tek vücut olarak karşı çıkmanın başarısını gösterdiler. 


Eskişehir'de Sözleşmeyi Biz Yapacagız 


ve geçerli olmadığından red- 


Bu yılın ilk aylarında Sendikamızın Toplu Sözleşme: imzaladığı büyük işyerlerinden biri olan İstanbul'daki ARÇE-LİK Fabrikasının bir benzeri olarak ESKİŞEHİR Organize Sanayii Bölgesinde kurulan ARÇELİK A.Ş. işyerinde Toplu Sözleşme yapma yetkisini Sendikamız almıştır. 

ESKİŞEHİR Bölge Çalışma Müdürlüğü çoğunluğun kendisinde olduğundan bahisle mūracaat eden Çağdaş Metal-İs* 


in itirazını reddetmiş gerekli - 


evrakını ibraz edemediğinden Çağdaş Metal-İş hakkında 5.9.1975 tarihinde kararı vermiştir. 
«Müdürlüğümüze itirazda bu lunan Çağdaş Metal-İş Sendikası 4.9.1975 günü saat 17,30' a kadar evrak ibraz etmemekle yetkisizliğini kendilerininde kabul etmiş olması nedeniyle ve itirazının kanuni nitelikte 


aşağıdaki 


dine, bu durum karşısında Türkiye Maden-İş Sendikasının,# Toplu İş Sözleşmesi yapabilgi, ceğine karar verilmiştir.» 

Her zaman olduğu gibi bu seferde, Çağdaş Metal-İş'in 


asıl maksadının ` sendikacılık yapmak değilde işçilerin yara- 


rına çalışan gerçekçi, devrimci sendikanın çalışmalarını en gellemek olduğu ortaya çıkmıştır. 

ARÇELİK A.Ş.'nin ESKİŞE-HİR'de yeni kurulmuş olan bu işyerinde çalışacak 1000 işçi için işverene Toplu. Sözleşme çağrısında bulunan. Sendikamız ön hazırlıkları. tamamlamış imzalanacak Toplu Sözleşmenin taslağı üzerinde gerekli rütüşları yapmak için Toplu Sözleşme Dairesinden bir heyeti, ARÇELİK işçileri ile görüşmek üzere EŞKİŞE-HİR’ e göndermiştir. 


e e — 


KAYA 
DÖKÜ 


Baştarafı 1. sayfada 

İşveren işçilerin isteklerini kabul etmemekte direnir. 
Toplu Sözleşme görüşmelerin- de işverenin takındığı bu uyuşmaz tavır üzerine konu Üzlaştırma Kuruluna götürülür. Uzlaştırma Kurulu 2 Eylül 1974 
tarihinde kararını taraflara bildirir. İşveren bu kararı kabul etmez ve sendikamızca bu işyerinde 5 Eylül 1974 tarihinde grev kararı alınır. 

Geçmesi gereken yasal sürenin bitiminde fiili grev uygulamasına geçilecek işvere- 


ne «el mi yaman ,bey mi ya- 


man» olduğu gösterilecektir. 
KAYA DÖKÜM işçisi sınıfsal kararlılıklarını b dile getirirler. 

O günlerde bi bölgede Sıkı 


Yönetim uygulaması vardır. 
Sendikamız bu işyerinde grev 


kararı aldığını Sıkı Yönetim Komutanlığına bildirir. Ne var 
ki Komutanlık 12 Eylül 1974 
tarih ve 1974/106 (17) sayılı yazısı ile grev uygulamasına geçilemiyeceğini bildirir. Hemen ardından 16 sayılı bildiriyle grevleri izine bağladiğını açıklar. 

Burada biraz duralım. Ve Türkiye İşverenler Sendikası Genel Sekreteri; İlhan Lök beyin, Sıkı Yönetimi ballandıra ballandıra anlatan yazısından bir paragraf okuyalım. 

Bakın beyzade ne diyor. 

“Sıkı Yönetim süresince var olan çalışma barışının Sıkı Yönetimin kaldırılmasından sonra giderek bozulmuş olması Sendikal hak ve özgürlüklerin kötüye kullanıldığının ve yasa dışı eylemleri artırma eğiliminin bir ifadesidir. Çünkü ülkemizde Sıkı Yönetim sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engellememiş, sadece bu hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını, yasa dışı eylemlerin yapılmasını önlemeye çalışmıştır.» 

İlhan Lök'ün Sıkı Yönetimi 


bu kadar çok sevmesi, kendi mensubu olduğu burjuva, sini- 


fının çıkarı gereğidir. Çünkü tüm demokratik hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bu dönem de işverenler, istedikleri gibi at oynatabilmekte, lokavt uygulamalarını yaygınlaştırmakta, ücretleri düşük tutarak, fiyatları arttırmakta, devrimci işçi sendikalarının sendikal çalışmalarını engellemekte ve işçilerin ve emekten yana tüm yurtseverlerin zındanlarda çürümesinden büyük mutluluk duymaktadırlar; 

İşte'bir yılı aşkın bir süredir Sıkı Yönetimin izin vermemesi nedeniyle grev haklarını kullanamayan KAYA DÖKÜM 


işçileri, bu Bölgede Sıkı Yö- 


netimin kalkmasıyla grevlerini başlatmış bulunmaktadırlar. 

Burada da biraz duralım ve şimdi de KAYA DÖKÜM'ün yiğit grevcilerini dinleyelim bakın ne diyorlar. 

«Bu düzen beyler düzeni, Bu düzeni biz kurmadık. Biz-diyo- 


< ruz ki size bugün yarına çıka- 


cak. Yarın bugünü yıkacaktır. 


| İşçi sınıfı kendi düzenini yarın 


mutlaka kuracaktır. 


NETAŞ 


Baştarafı 1. sayfada desi uyarınca bu işyerinde oiuşturulan 12 ünite için her ünitede çalışan üye sayısına göre saptanan oranda ünite temsilcilikleri seçilmiş, böylelikle belirlenen ünite temsilcileri aralarından işyeri baş temsilcisi ve temsilcilerini seçmişlerdir. 

“Demokratik koşullarda yapılan bu seçimler sonucunda işyeri baş temsilciliğine; Mustafa GEDİK seçilirken temsilciliklere de Turan OĞUZ, Aziz ÖZAY, Ali Haydar AVGÖ-RÜR, Ali DEDE, Aydın UÇAR, Hasan YILDIZ, Salih GÜLGE-ZEN getirilmişlerdir. 

NETAŞ işyeri Esentepe bölümünde de işyeri baş temsilciliğine İrfan DURMAZ seçilmiştir. . 

Montaj grubunun dağınık olması dolayısiyle temsilci seçimi daha sonra yapılacaktır. 

İşyerindeki sarı sendikaya ve bu sendikanın silineceğini anlayıpta hirçınlaşarak, 21 işçiyi işten çıkaran işverene karşı Sendika secme özgürlüklerini çiğnetmemek için 


1,5 ay mücadele verip saflarımıza katılan NETAŞ işçilerinin bir sorunu da geçtiğimiz ge çözümlenmiştir. 


Sendikasının 


TEK-MET-İŞ imzaladığı ve 1.8.1976 tarihinde süreşi bitecek olan toplu iş sözleşmesini yürüten sen- 


dikamız, işyerindeki üretimin özelliği dolayısıyla yolluk alma durumunda olan işçi arkadaşlarımıza ödenen ücrete, 
50 şer TL. ilâve zam yapılmasını işverene kabul ettirmiştir. 

İstanbul için. 150 TL. Ankara için 140 TL. diğer şehirler için 130 TL. olarak düzenlenen bu maddenin yanısıra normal fazla mesailer % 75, kendi hafta tatilinde çalışan üyelerimizin mesaileri % 100 
zamlı olarak belirlenmiştir. 

Öte yandan, artık işyerinde hiçbir etkinliği kalmayan tümüyle silinen. TEK-MET-İŞ Sendikasının . işçi sınıfının birliğini bozmaktan başka hiçbir amacı olmayan, işçi sınıfının bilimini inkâr eden bölücü unsurlar ile ortaklaşa eylem birliği yaparak sınıfsal ihanetini perçinleyen girişimlerde bulunduğunu anlatan NETAŞ işçileri, bu sendikanın yeni alınan işçileri toplu sözieşmeden yararlandırmama gi bi bir tavır takınarak kendisine üye olmaları için baskı yapmak istediğini söylemişler, bu tür girişimlerin bütünlükleri karşısında her zaman başarısızlığa mahküm olacağını belirtmişlerdir. 


Ñ ANS RA ANN DAN 


ELİMDEN GELSE 


Ben isterim ki 
Bulutlar ağlasın Çocuklar ağlamasın Hiçbiri ökzüzlük Yetimlik duymasın 
Ben isterim ki 
Konuşsun her çiçek 
Kendi dilince 
Silahların 

Kesilsin sesi 

Ben isterim ki; 
Soğuğa, karanlığa Kapansın kapılar 
Gözler kapanmasın 
Sözler kapanmasın 
Ben isterim ki 
Yangınlar sönsün 
Umutlar sönmesin .Erişsin her meyva 
Kendi çağında 
Yüreklere 

Acı söz değmesin 
Ben isterim ki 
Eğilsin dallar Bereketten; * 
İnsanoğlu 


- Başını eğmesin 


MADEN-İŞ GAZETESİ 


iii yada güçsüzlükten Ben isterim ki 
Gözyaşı gibi 
Aksın pınarlar 
Berrak duru 
Toprağın üzerinde 
Pınar gibi 
Akmasın gözyaşı Yeryüzünün hiçbir yerinde Ben isterim ki 
Her şey eğilsin 
İnsanın önünde 
İnsan insana 
Tutsak olmasın 
Ben isterim ki 
Bir yıldızlar 
Kalsın uykusuz 
İnsanlar yatıp dinlensinler Taze bir güçle 
Başlamak için 
Umutlu sabaha 
Ben isterim ki 
Sevinç mutluluk 
Bol olsun 
Yürekten yüreğe 
Ülkeden ülkeye 
Açık yol olsun 
RESUL RIZA 
Türkçe'de söyleyen: Ataol Behramoğlu 


DİSK'e. bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası adına: 


Sahibi: Kemal TÜRKLER 


. Sorumlu Yönetmen: Kudret YILDIRIM 


Yazışma ve Yönetim Yeri: 


Merter Sitesi Ahmet Kutsi Te- 


cer Caddesi No: 10 Kat: 4 - İSTANBUL 
Genel Merkez: Barbaros Bulvarı No:. 58 
Beşiktaş - İstanbul 
Telefon: 48 > 74 / 485075 / 48 50 76 


BASKI AKSİSEDA MATBAASI 


BEKO 
İŞÇİLERİ 


Baştarafı 1. sayfada 

suç âleti taşıdığına dair bir tutanak tutuldu. Arkasından, iki kez plâkasız otomobillerden işçilerin üzerlerine ateş açıldı. İşçilerin başlattıkları yasal grevi kırma girişimi devrimci sendika düşmanı Sungurlar işyeri personel şefi tarafından yürütüldü. Basında açıklandı. 

Önceki gün yine Sungurlar' da bir işçi ağır şekilde yaralandı. 

Dün Servis otobüsüyle işyerine giden ve çoğunluğu kadın olan BEKO TEKNİK işçilerinin önü kesildi. Silâhlı saldırıyı yönetenlerin arasında Sun gurlar'da üslenmiş ve işçileri temsil etmeyen, etiketi «sen- 


dika» olan bir kuruluşun has 


adamlarından birisi olduğu görüldü. 

İşverenler, büyük sermaye örgütleri yöneticilerinin, bu ve buna benzer olaylardan sonra artık «çalışma özgürlüğü ve barışı»ndan söz etmeye hakları yoktur. Bu sömürücü sınıflar, aslında kanun diyerek, kendileri kanunları tepeliyorlar. 

Sendika seçme özgürlüğüne, toplu sözleşmesi 1975 başlarından bu yana yürürlükte əvlan MADEN-İŞ Sendikamız üyesi BEKO işçilerinin çalışma özgürlüğüne ve can güvenliği- ne saldırarak, yasa dışı lo- 


kavtlarla işçileri açlığa mah- 


küm ederek, sabık polis şeflerinin yönettiği bir takım kuruluşların işyerlerindeki yasa dışı ve grev kırıcı eylemleri- ne ses çıkarmayacak Anayasayı açıkça çiğnemekten çekinmiyorlar. Ve O arkalarında MC iktidarını buluyorlar. 

Girişilen saldırılar sistematikleşmiştir; (o Sıkıyönetimden önce hazırlanan kanlı bir oyunun parçalarıdır. Bazı sendika düşmanı, işçi sınıfını arkadan harçerleyen bozguncu ve maceracı akımların, son zamanlarda artan bölücü girişimleri bu oyunun oynanmasına hizmet etmektedir. 


En son BEKO işçilerine yol- 


da girişilen silâhlı saldırı, işçi sınıfımıza karşı alabildiğine yoğunlaşan baskı. ve terör faşizmin açıktan açığa tezgâh landığının en somut göstergesidir. Sermaye sınıfları böylece, işçi sınıfını dağanıklığa ve yılgınlığa iterek, demokratik güçbirliğini öncüsüz bırakmak istiyorlar. Her gün bir olay ve karışıklık çıkararak kamuoyunun tepkisini törpülemeye, bu terörcü davranışlara karşı kayıtsız bırakmaya çalışıyorlâr. 
Tekelci sermaye ve onların siyasal güçleri bulanık suda balık avlama ve vatan, balk, demokrasi ve insan düşmanı bir rejimi yerleştirme peşindeler. 


'NASAŞ 


İŞÇİLERİ 


Baştarafı 1. sayfada 


Burjuvazi (Hâkim Sınıf) sınıfsal çıkarlarının devamı için emekçi halka vermek zorun: da kaldığı sınırlı demokratik hak ve özgürlüklere “bile artik dayanamaz olmakta, giriştiği saldırılarla bu hak ve özgürlükleri ortadan kaldırarak burjuva demokrasisi ile açık terör rejimini uzlaştırıp sınıfsal diktatörlüğünü kurma yolunda ilerlemektedir. 

İşte sınıfsal görevinin bilincinde. olan, toplumun en devrimci gücü işçi sınıfı, emekçi halkın BAĞIMSIZLIK-, DEMOKRASİ, BARIŞ ve TOP-LUMSAL İLERLEME mücadelesinin ön saflarında yeralmakta, sınıfsal birliğini sağlayarak burjuvazi ve işbirlikçilerinin bölücü girişimlerine set çekmenin mücadelesini vermektedir. 

İş ve Ekmek mücadelesinin demokrasi ve özgürlük mücadelesinden ayrılmazlığına yü- 


rekten inanan işçi sınıfı, sınıfsal birliği bozarak emeği 


tümüyle sermayenin sultası altında: tutmak isteyen burjuvazinin oluşturduğu sarı sendikaları ezmekte, devrimci sendikalarda (o bütünleşmenin mücadelesini vermektedir. 

Son günlerde 650 NASAŞ işçiside 1973'den buyana yılmadan kırılmadan omüz omuza sarı sendikaya karşı verdikleri mücadelenin zaferini devrimci saflarımıza katılarak işçi sınıfına armağan etmişlerdir. 


DİSK DERGİSİ 
ÇIKIYOR! 


Yayınına bir süreden beri ara vermek zorunda kalan DİSK Dergisi DİSK V. Genel Kurulu ve Genel Yürütme ile Genel Yönetim Kurulları görüş ve kararları ışığında yeni düzenlenme ve içerik ile tekrar yayınına devam edecektir. 

DİSK Basın-Yayın Dairesinin bu konuyla ilgili olarak DİSK Dergisi okuyucularına bilgi vermek amacıyla yayınladığı bildiri şöyle son bulmaktadır. 

«DİSK Dergisi işçi sınıfının, çalışan kitlelerin ve ilerici, devrimci ve ulusal demokra- 


“tik güçlerin bağımsızlık, de- 


mokrasi barış ve toplumsal ilerleme doğrultusunda gelişen mücadelesini dünya işçi hareketini işçi sınıfı bilimi ışığında duyurarak önemli bir görevi üstlenmektedir. 

DİSK Dergisinin işçi sınıfının devrimci ilkeler etrafında, DİSK'te birleşmesi ve bütün- 


“leşmesinde etkin bir rol oy- 


nayacağı inancındayız. 


İŞÇİ ARKADAŞ 


BU GAZETEYİ 
OKU. OKUT. 


KÖYÜNE 


GÖNDER 


DEMOKRATİK HAK ve ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 


VERİLEN MÍ 


14 Eylül 1975 Pazar günü İstanbul, Spor ve Sergi Sarayın- da yapılan DİSK Genel Temsilciler Meclisi toplantısından sonra toplanan DİSK Yürütme Kurulu, basına ve TRT'ye aşağıdaki bildiriyi sunmuştur. 

«Ülkemizdeki Oo demokratik güçlerin bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm yolundaki mücadelesi geniş boyutlara varıyor. İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız kapitalist sömürü düzeninin sebep olduğu derin bunalımların yükünü omuzlamak istemiyorlar. Gittikçe artan bilinçlenme, ileriye, gelişmeye duyulan özlem, bütün kapitalist ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de egemen işbirlikçi büyük burjuvaziyi tedirgin edecek ölçülerdedir. 

14 Ekim 1973 seçimlerinde 
emekçi halkın sert yumruğunu yiyen bu egemen çevre, bir daha aynı yumruğu yememek 


, için yoğun çabalarda bulunu- 


yor, bu uğurda dünya emperyalist sisteminin gösterdiği yoldan yürüyor, geniş bir gerici kampanyaya girişerek her- “ kese ve herşeye saldırıyor. 

Türkiye işçi Sınıfı, DİSK, bur juvazinin bu gidişine kesin engel olmak niyetindedir. Ülkemizin ezici çoğunluğunu oluşturan emekçi kitlelerin hayatlarını, şeref ve geleceklerini korumak, onu işbirlikçi. büyük burjuvazinin özlemini duyduğu vahşet ve ezgi dolu günlere düşürmemek, ulusal bir görev niteliğindedir. 

Bu görevin yerine getirilme- si, bağımsızlığımızın tekrar 


-sendikal 


kazanılması, demokrasinin ve emekten yana bir düzenin hakim kılınması, büyük ölçüde bütün ulusal güçlerin emperyalizme ve faşizme karşı ortak bir eylem platformunda buluşmasıyla mümkündür. 
DİSK, toplumsal gelişmelerin dinamosu ve öncüsü işçi sınıfının ulusal, demokratik bir örgütü olarak, bu mücadelede en ön safta yerini almıştır. 

Kurulduğu günden bu güne kadar, 8 yıldır, demokrasiye gönülden bağlı bir işçi sınıfı örgütü olarak DİSK, demokratik hak ve özgürlüklerin koru: nup geliştirilmesi ve emekten 


AL KARDAŞIM , AL ELİNE GÜRZÜNÜ 


yana bir toplumsal düzenin yaratılması için bütün baskılara göğüs gererek mücadele etmiştir. Günümüzde bu yüce görevin gereğince yerine getirilebilmesi, V. Genel Kurul kararlarımızda da açıkça belirtildiği gibi, etkin bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. 
DİSK, demokratik hak ve özgürlükler için girişilecek mücadelenin, emperyalizme ve faşizme karşı girişilecek mücadeleden bağımsız olmadığının bilincindedir. Emperyalizmin piyonu ve kuklası durumundaki faşist saldırganları geriletmek, yok etmek, günümüzdeki somut baskıcı-terörcü şartları yaratan sömürü düzenine ve onu destekleyen emperyalist güçlere karşı verilen mücadeleden ayrılmaz. 
DİSK, günümüzdeki  kıyımların, suçlamaların, çamur atmaların, silâhlı-sopalı ölümcül saldırıların temelinde, işbirlikçi büyük burjuvazinin memleket idare etmede içine düştüğü aczin birinci derecede rol 


Şi 


ÜCADELE SÜRECEKTİR 


yaratıcısi olan işçi sınıfımızın bu somut platformlarda birliğini sağlamak, bu girişimlerin nedenlerini sunmaktadır. 

İşçi sınıfımız, bugün, toplumun diğer sınıf ve katmanları gözünde saygın bir yer alıyor. Düzenlediği yığınsal eylemlerin işçi sınıfının çelik disiplini altında olaysız geçmesi, hiçbir provakasyona meydan verilmemesi, giderek emekçi halkımızın çoğunluğunu hareketinin içine almasını getiriyor. DISK, bu uğurda her türlü çabayı göstermeyi ve çeşitli burjuva ajan-provatörleriyle, sapık akımlarla savaşmayı ön plâna almıştır. 


Yığınsal eylemlerimizde dikkat edilecek bu nokta, her bir fabrika birimine kadar da indirilmektedir. Açıkça bir tırmanış içinde bulunan faşizmin - öznel koşullarını yaratmak uğrunda MHP'li komandoları, sarı sendikaların çeşitli yöneticilerini işçi sınıfımızın haklı mücadelesinin başına musallat edenler, bu yolda çaba har- 


. cayanlar, yeni bir faşist darbe 


ortamı bulamamanın acısı İçinde kıvrandırılacak ve seçim lerle mutlaka alaşağı edileceklerdir. Son aylar boyunca DİSK'e, ana muhalefet parti- 


si CHP'ye ve diğer sosyalist, 


demokrat ilerici örgüt ve kişilere karşi yürüttükleri başarısız saldırıların emekçi halkımıza yaraşir bir biçimde soğukkanlılıkla o karşılanmasının nedeni budur. 

DİSK, sermaye güçlerinin, özellikle tekelci sermaye kesiminin yoğunlaşan sömürünün ve baskısının uzun ömürlü olamayacağını bilmektedir. 
Çünkü bu azınlık, Türkiye halkı üzerindeki o egemenliğini ve tahakkümünü sürdürme şansını her geçen gün yitirmektedir. Geniş emekçi yığınlar anayurdun dört bir yanında bu azınlığın kapitalist yağmasına, emperyalizmin talanına ve patronların kanlı diktatörlüğü olan faşist barbarlığa karşı mücadele ediyorlar. 
DİSK, bu ulusal mücadelede en ön safta yerini alırken, bağımsızlıktan, demokrasiden, barış ve toplumsal ilerlemeden yana olan bütün demokratik-yurisever örgütleri ve kişileri faşizme ve emperyalizme karşı eylem ve güçbirliğine çağırıyor. 


EKONOMİK POLİTİK ve 


İDEOLOJİK MÜCADELE 
BİR BÜTÜNDÜR 


Mutlu bir hayata gitgide yabancılaşıyoruz. Yüzbinlerce 


emekçi ise böyle bir hayatı daha tadamadı.'Bunun sebebi ülkemizdeki burjuvazinin iktidarlarıdır. Bu düzenin bütün nimetleri onların elinde.. Para onlarda, pul onlarda.. Istedikleri kadar gazete çıkartıp, kendi fikirlerini yayabiliyorlar. Adam satın alıp, dümenlerini yürütebiliyorlar. işçilerin ve emekçilerin şerefleriyle, hayatlarıyla, gelecekleriyle. oynuyabiliyorlar. Amerikan kapitalistleriyle (o kolkola, memleketimizi alınterlerimizi alabildiğine sömürüyorlar. 
Buna karşı çıktın mı, adın komünist oluyor. Oysa işçi Sinıfı, tüm emekçiler dertsiz, tasasız, kültürlü bir yaşam istiyorlar. Hiç değilse çocuklarının iyi bir hayat yaşamlarını istiyorlar. Ülkemizde burjuvazinin yıllardır sürdürdüğü yoksulluk ve zulüm düzeni devam etsin diye, sağcı partiler habire çabalıyor. Amerikan emperyalizmi onların baş yardımcısıdır. Şili'de de böyle oldu. Halkçı iktidar, yabancı büyük şirketlerin, Amerikan CİA'nın maddi destekleri ile yıkıldı. Emekçileri zulüm ve hayasız sömürünün kıskacına aldı. 30 bin işçiyi katletti. Faşistler, sermayenin iktidarını bilinçli-bilinçsiz savunanlar, sol gösterip burjuvazinin ekmeğine yağ sürenler, emekçilerin kanları üzerinde semiriyorlar. Biz işçiler şunu diyoruz: İşçi sınıfının kuruluşunu işçi işçi sınıfından başka bir güç sağlayamaz. Bize bu konuda yardım edenlere saflarımız açıktır. Devrimci öğretmenler, öğrenciler, ilerici, yurtsever mühendisler mimarlar, teknik elemanlar, bilim adamları, memurlar, esnaf, zanaatkarlar, yurtsever ordu mensupları ilh. Bugün. 
büyük sermayenin faşist özlemlerine dur demek için, gerçek demokrasiye ve bağımsızlığımıza doğru yol almak için her yurtsever işçi-emekçi faşizme karşı örgütlü mücadele etmek zorundadır. DİSK, bu uğurda mitingler ve gösteriler düzenliyor. 


VUR, ZALIMIN ZULMÜNE VUR,VUR BE, VUR KENDİ RAHATINI KENDİ ELİNLE ZOR DEĞİL BE ,KENDİN İÇİN KUR BE KUR 


oynadığının bilincindedir. Ülkemizi elli yıldan beri sanayileştiremiyenler, ağır sanayi kuramayanlar, tuttukları bu yolun yanlışlığını ört-bas et mek, bütün kötülüklerin kaynağı olan bu sömürü düzeninin, bu kâr düzeninin devamını sağlayabilmek için plânlı ve sistemli olarak böylesi yollara, çıkmaz sapaklara sapıyorlar. 

DİSK, düzenlediği ve düzenleyeceği miting, toplantı ve benzeri eylemlerle bu gerçekleri mümkün olduğu kadar geniş kitlelere duyurmaya çalışacaktır. 14.Eylül.1975 Pazar günü yapılan Genel Temsilciler Meclisi toplantısında da bu karar bütünüyle desteklenmiştir. Sömürü düzeninin neden olduğu tüm bozuklukların temelini göstermek, 14 Ekim 
1973 seçimlerinin demokrasi 
cephesi yararına olan sonuçlarını daha bir sağlamlaştırmak, MC rozetiyle ortaya çıkanlara bir daha iktidar yüzü göster- 
- memek, ülkemiz çıkarına olan her türlü olumlu gelişmenin 


GİTME ELOĞLUNUN KAHPE ARDINDAN YARASI YOK ONUN , BİLMEZ DERDİNDEN DOST GÖRÜNEN DUŞMANINI YURDUNDAN DOMUZLARI SÜRER GİBİ SÜR BE, SÜR 


İŞİN Mİ VAR ,DAMIN MI VAR ,HANI NEN ATILAN SEN , SATILAN SEN, ENET SEN ASKER SENDEN, VERGI EN OY SENDEN SENDEN OLMAYANDAN HESAP SOR BE ,SoR 


EMEĞİN ÇOK DERMANIN YOK, GÖNUN DAR OTURUP DU MI, DAHA NEKADAR BOĞAZINI SIKAN HAIN BİR EL VAR DEMİRDEN DE OLSA ,ONU KIR BE, KIR 


YETER be GELEN ai e ATILAN KEMİĞİN f . 
UYAN ARTIK, SENİN KAVGAN BAŞLADI i YAPIŞ BİZ UCUNDAN, ŞUNA GİR BE, GİR... 


